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Onderweg 
 

Tweemaandelijks gemeenteblad van de   

Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen   

    

 

 

 

 

 

Brandde ons hart niet toen hij onderweg met 

ons sprak en de Schriften aan ons ontsloot?      

 Lukas 24: 32   

   
          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Janet Brooks-Gerloff 

 



   

Agenda vieringen en activiteiten 
 
 

Zo.10 sept. 10.30 u. 

Startzondag 

Ds. Hans Noordeman DoRe 

Zo.17 sept. 10.30 u. Ds. Iris Speckman DoRe 

Do.14 sept. 19.45u. Meditatiegroep Heumensoord 

Zo.24 sept. 10.30 u. Ds. Petra Galama DoRe 

Do.28 sept.19.45 u. Meditatiegroep Heumensoord 

Zo. 1 okt 11.00 u. Bezield wandelen. Café-restaurant  

Buur, Nijmegen. 

Do. 5 okt.  

10.00-12.00 uur 

 

Gespreksgroep ‘Op zoek 

naar andere woorden’ I  

Ds Hans Noordeman 

Dore 

Alleen als geheel te 

volgen. Van te voren 

opgeven. 

Zo. 8 okt. 10.30 u Ds. H. Noordeman DoRe 

Di. 10 okt. 12.00 u.  Lunch met Inspiratie Ethiek 

en religie.  

Dr. Marcel Becker 

DoRe 

Do.12 okt.19.45 u. Meditatiegroep Dore 

Zo.15 okt.10.30 u. Ds. Claartje Slootmans Dore 

Do. 19 okt.  

10.00-12.00 uur 

 

Gespreksgroep ‘Rouw- en 

Verlies’ I 

Ds. Hans Noordeman 

DoRe 

Alleen als geheel te 

volgen. Van te voren 

opgeven. 

Zo. 22 okt. Kopij Onderweg  



Zo. 22 okt. 10.30 u. Ds. Tina Geels Dore;  

aansluitend film 

Zo.22 okt.   

12.00 broodje  

12.30 start film 

Film ‘Perfetti sconosciuti 

‘(Italië 2017) 

Effata dagkapel 

ingang 

Groenewoudseweg 

Do.26 okt. 19.45 u. Meditatiegroep DoRe 

Zo. 29 okt. 10.30 u. Ds. Annemarieke v.d. 

Woude 

Dore 

Do. 2 nov. do.  

10.00-12.00 uur 

 

Gespreksgroep 

‘Op zoek naar andere 

woorden’ II  

Ds. Hans Noordeman  

DoRe 

Alleen als geheel te 

volgen. 

Zo. 5 nov. 11.00 u. Bezield wandelen Café-restaurant  

Buur, Nijmegen. 

Do. 9 nov. 19.45 u. Meditatiegroep DoRe 

Zo. 12 nov. 10.30 u. Ds. Madelief Brok Dore 

 
 

Kerkdiensten  

Alle kerkdiensten zijn in onze DORE kerk, 
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen, Tel. 
024-3220451  
 
Onze Kerkdiensten beluisteren kan via onze website: 
http://dorenijmegen.nl  Klik bovenaan rechts op Links dan krijgt u 
de pagina waar u ook de orde van dienst kunt ophalen. Om de dienst te 
beluisteren klikt u iets lager op diezelfde pagina op de link 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-
Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen   

 

http://dorenijmegen.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen


 

ONDERWEG. 49e jaargang 
 

Van de redactie:  

Voor u ligt weer een nummer van ons gemeenteblad Onderweg. De 
verschijningsdatum is in overleg met de KR een maand opgeschoven 

zodat het jaarprogrammaboekje tijdig kon verschijnen. Het deed mij goed 

dat er door verschillende mensen geïnformeerd werd of ze het 

zomernummer gemist hadden; kennelijk wordt Onderweg gelezen!  

Het is een gevarieerd nazomer nummer geworden, met meerdere 

spontane bijdragen. Hans Noordeman mijmert over de zomerperiode, 

Marijn Bosma en Mieke MaclainPont vertellen over hun reizen, en we 

lezen over St Brandaan, die negen jaar de zeeën moest bevaren als straf 

van God, en gelijk Jona met een grote vis in aanraking kwam. De KR blijft 

onverminderd druk om onze gemeente draaiend te houden, en doet hier 

verslag van. We staan stil bij drie overledenen, en Hansje Krelekamp 

vertelt over haar gezondheidstoestand. In de agenda vindt u de 

activiteiten voor het nieuwe seizoen nog een keer, en we maken kennis 

met een onbekende voorganger. Kortom, genoeg te lezen. Fijn om met 

elkaar de Onderweg te maken als een verbindend schakeltje in de 

gemeente! 

Dit keer een gele kaft, met een gedicht op de achterkaft. Een vertrouwd 

beeld, wat jarenlang door mijn voorganger, John Kraan zo verzorgd werd. 

Nogmaals dank daarvoor, John. 

Marieke Hartgerink.  

 

Kopij voor het volgende nummer graag in Word aanleveren uiterlijk 

zondag 22 oktober via Onderweg@dorenijmegen.nl    

Marieke Hartgerink    marmarie@planet.nl 

Redactie Onderweg: onderweg@dorenijmegen.nl   
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     Uit de kerkenraad  
 

  In de KR zijn we volop bezig met het ‘op 
poten zetten’ van een reorganisatie.  
Deze bestaat uit twee delen: een 

administratief deel en een deel over de organisatie van de 
samenwerkingsstructuur. De KR krijgt hierbij hulp van o.a. Peer 
Meyboom en Julius Cohen.  
 
Het administratieve gedeelte, waaronder het vereenvoudigen van 
de financiën, begint met het gebruiken van zoveel mogelijk één 
bankrekeningnummer en wel die van de St. Samenwerking, omdat 
deze alle rekeningen betaalt van de gemeenten. 
In het kader daarvan vindt u nog maar één bankrekeningnummer 
vermeld in het jaarprogramma en Onderweg.  
 
Verder de reorganisatie van de organisatiestructuur van de 
samenwerking. Dit is wat gecompliceerder en daarom hebben 
Julius Cohen en Peer Meyboom ook contact gezocht met andere 
samenwerkingsgemeenten. Daarna zullen zij een plan ter tafel 
brengen. 
 
Verder hebben Alex en ik moeten wennen aan een andere 
samenwerking nu Hansje is afgetreden. 
Alex is vooral in de gemeente op zondag heel actief en ik doe het 
“achterwerk”. 
Nu de startzondag weer in zicht is starten ook de activiteiten weer 
in dit najaar, te lezen in het jaarprogramma. 
We hopen dat we er weer een gezellige en inspirerend kerkjaar van 
kunnen maken met elkaar. 
 
Namens de KR, Carin. 
 



 
 

Pastorale krabbels  
 
 
‘Nog was de Gods lamp niet uitgegaan’ 
(1Samuel 3,3b) 
 
De zomertijd is bij uitstek een periode om terug te kijken naar wat 
achter ons ligt en langs allerlei kanten bereiken ons aanbevelingen 
hoe heilzaam het is om “even helemaal niets” te hoeven. 
Meestal merk ik pas na een week ongeveer dat het proces van 
loslaten is begonnen, al kom ik nooit helemaal vrij van mensen en 
dingen die er ook al waren voor mijn vakantie. 
Ik weet maar al te goed, hoe wat achter ons ligt medebepalend is 
voor wat nog komen moet; maar ik ben op mijn hoede om als 
‘babyboomer’ verstrikt te raken in het net dat ‘Vroeger was alles 
beter” heet. 
Vooruitkijken is soms prettiger, al kan ook de toekomst je 
beklemmen. 
In deze ‘krabbels’ kijk ik alvast vooruit naar de startdienst van 10 
september waar het over roeping en roepen zal gaan. 
We zullen o.a. lezen over de roeping van Samuel, die wordt 
opgevoed door de oude priester Eli, bij wie het licht al lang is 
‘verschemerd’. 
Er is weinig uitstraling meer vanuit de tempel, alles lijkt duister en 
verloren, maar, zo schrijft de verteller van dit verhaal: de lamp van 
God was nog niet uitgegaan.  
Vrij vertaald zou je kunnen zeggen dat het licht van God is blijven 
schijnen in een verwachting loze tijd, waar veel geroepen wordt, 
maar niet zovelen zich geroepen voelen. Uit die wereld wordt de 
jonge Samuel geroepen. 
Misschien moeten we eens nadenken over wat het voor ons 
betekenen kan geroepen te zijn… dicht bij huis, in de kerk, in de 
wereld. 
Het loslaten van alles wat ons vasthoudt, zou daar kunnen 
beginnen. 



We kunnen ons geroepen voelen vanuit verschillende kanten, er 
kan op ons een appèl gedaan worden uit onverwachte hoek…. 
 
‘Nog is de Godslamp niet uitgegaan’. 
 
Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zo als een mantel om mij heengeslagen 
zo is mijn God……. (LIED 221) 
 
ds Hans Noordeman 

 
WEL  en WEE 
Op verzoek van de redactie vertelt Hansje Krelekamp hoe het haar 
vergaan is, en hoe het nu met haar gaat:  
 
Lieve mensen, 
Half mei kwamen Warner en ik terug van vakantie uit Andalusie  in  
Spanje. Nog geen 24 uur later bracht de ambulance me naar het 
Radboud UMC: in Spanje corona opgedaan. En waarschijnlijk door 
de vlucht een dubbele longembolie daarbovenop. De week daarop 
kreeg ik 3x een longattaque. Eerst is geprobeerd dat met antibiotica 
intraveneus op te lossen in het ziekenhuis. Maar dat werkte niet 
voldoende. Dus op 15-6 toch een operatie. Na ruim zes weken 
ziekenhuis mocht ik begin juli thuisverpleging, met intraveneus 
antibiotica.  
Nu kan ik nog steeds niet veel. Kleine stukjes wandelen, 's middags 
nog naar bed. Maar denken gaat wel. Ik kijk bijna elke week de tv 
uitzending. Fijn dat die er is. 
Voor bezoeken aan de kerkdienst, ben ik nog te zwak. Maar ik hoop 
dat het binnenkort weer kan. 
Fantastisch zoveel kaarten als ik gekregen heb, en alle telefoontjes 
die Warner heeft gekregen. Veel dank daarvoor. Hartverwarmend. 
 
Tot ziens, 
Hansje Krelekamp 

 



In memoriam  
 

Overlijden Fenna Lindenberg-van Hoorn, (11 juli 1929 -tot 8 
augustus 2023) 
 
We ontvingen van haar zonen bericht dat hun moeder, Fenna 
Lindenberg, op 94 jarige leeftijd is overleden. Ze was Meester in 
Rechten. In onze gemeente heeft is ze lange tijd actief geweest. Ze 
was o.a. vele jaren lid en secretaris van de Remonstrantse KR en 
later van de St. Samenwerking DoRe Nijmegen. 
Ook nam ze actief deel aan de bezoekcommissie. Zo kwam zij ook 
bij mijn 13 jarige zoon toen die in het CWZ lag. Fenna was zelfs wat 
verontwaardigd, dat ik haar daar zelf niet op gewezen had. 
Toen ze al meerdere jaren weduwe was van haar Pieter, verhuisde 
ze vanuit Nijmegen naar Rotterdam, dichterbij haar 2 zonen in en 
bij Rotterdam. Maar ze bleef ook lid van haar Nijmeegse Gemeente. 
We hopen dat ze in vrede rust.  
J.K.--T. 

 
 
In Memoriam Hammy van Es-Oosting en Paul van Es 

Hammy van Es-Oosting is in de lente van 2023 overleden. Haar 
man, Paul van Es een paar maanden later in de zomer. 

Hammy en Paul waren de kring Oss. Toen wij lid wilden worden 

van de kring, kwamen Paul en Hammy bij ons op bezoek voor een 

kennismakingsgesprek, lees ‘ballotage’ gesprek. Gelukkig zijn 

Bieneke Meyboom en ik door de ballotage heen gekomen…        

Carin Hormann noemde Paul “haar Doopsgezinde vader”. 

Bij het afscheid van Hammy waren heel veel mensen aanwezig, ook 

veel jongeren. Paul stond nog volop in het leven. Het was een 

sociaal gezin met veel sociale contacten. 

Paul heeft ook veel gedaan voor de Taakgroep Leren. 

 



Mijn kleindochter van nog net geen vier zei: “Het leven biedt zoveel 

mooie bloemen, die pluk ik voor mezelf.”  

Ik denk dat Paul en Hammy dat ook veel mooie bloemen geplukt 

hebben, maar dan niet alleen voor henzelf.  

Ik ben dankbaar dat zo veel mensen daar samen met hen van 

hebben mogen meegenieten, en vooral de Kring Oss. 

Peer Meyboom. 

 
Onbekende voorgangers 

De komende weken verwachten wij weer enkele gastvoorgangers. 

Een korte kennismaking:  

 

Op zondag 24 september zal voorgaan Ds. 

Petra  Galama. 

Petra Galema  (1969) studeerde in Nederland 

en in Groot-Brittannië religiestudies, theologie, 

psychotherapie en pastorale counseling. 

Daarbij heeft zij zich toegelegd op spiritualiteit, 

mystiek en mystagogie. Ze heeft zich 

ontwikkeld tot mystagoge. Mystagogie verstaat 

Petra als het verkennen van wie iemand ten 
diepste is. 

Zij geeft individuele begeleiding op de levensweg. Ook in groepen 
begeleidt zij de bezinning op de eigen spiritualiteit in 
bijeenkomsten rondom mystieke tekstlezing. Dit doet zij vanuit 
haar eigen bedrijf SpiritWijs. Daarnaast is ze practicum docent bij 
de opleiding Geestelijke Begeleiding aan de PThU. 
In het Amphia Ziekenhuis te Breda is ze Geestelijk Verzorger. Ze 
begeleidt individuele patiënten en medisch personeel bij 
zingevingsvragen en reflectie. Als lid van de Commissie Medische 
Ethiek leidt ze het moreel beraad in de organisatie. 

http://www.spiritwijs.eu./
http://www.spiritwijs.eu/


Toelichting op de activiteiten 

Zie agenda op binnenzijde kaft.  
Zie ook de website en het jaarprogrammaboekje voor een toelichting. 
Volg eventuele andere aanpassingen in de Nieuwsbrieven. 
 
 
BEZIELD WANDELEN - Wandelen met een thema ter overdenking, maar 
vooral genieten van de natuur en elkaar. Na afloop gaan we samen iets 
drinken. Iedereen is welkom, ook voor een “losse” wandeling. 
Contactpersoon: Nel In der Maur,    nel.indermaur@gmail.com  
 
 
MEDITATIEGROEP 
Om de week mediteert de groep op donderdagavond om 19.45 uur in de 
ontmoetingsruimte van de kerk, in principe in de oneven weken. Info bij 
Cora Oord  (0681204165 )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESPREKSKRING:  “Op zoek naar andere woorden”  
Een serie van zes bijeenkomsten op donderdagmorgen om 10.00 uur in 
de kerk, o.l.v. ds Hans Noordeman. Opgave voor de hele serie 
bijeenkomsten.  
Zie jaarprogrammaboekje.  
 

ROUW EN VERLIESGROEP  
Bijeenkomsten o.l.v. ds Hans Noordeman op donderdagmorgen om 10.00 
uur in de kerk. Opgave voor de hele serie bijeenkomsten. 
Zie jaarprogrammaboekje.  

mailto:nel.indermaur@gmail.com


 

LUNCH 10 OKTOBER 2023:  

Ethiek en religie: ‘ Wat is de betekenis van religie voor ethische 
voorschriften?’  door Dr. Marcel Becker, filosoof en universitair 
hoofddocent toegepaste ethiek aan de Radboud universiteit. 
Religies – ook vrijzinnige stromingen- hebben duidelijke ideee n 

over goed en kwaad. Ze schrijven mensen soms letterlijk voor hoe 

ze moeten handelen. Denk aan de 10 geboden. Veel ethiek heeft dus 

een basis in religie. Maar dat is niet altijd positief. Religie leidt 

regelmatig tot slechte ethiek; denk aan fundamentalisme. En 

ethische voorschriften zijn er ook in een niet-religieuze 

samenleving. In zijn voordracht zal Marcel Becker vooral ingaan op 
de ondersteunende rol die de (christelijke) religie heeft voor ethiek.  

De lunches beginnen om twaalf uur. Daarna wordt de lezing 
gegeven.    

 

 

FILM PERFETTI SCONOSCIUTI  

(Italië 2017, regie Paolo Genovese, 97 min. 
AL) 

Een groepje goed bevriende echtparen 

besluit tijdens een etentje alle telefoons en 

berichtjes te delen die ze binnen krijgen. Ze 

blijken meer geheimen voor elkaars partner 
en vrienden te hebben dan ze dachten… 

Datum: zondag 22 oktober 2023  

Tijd: 12:00 broodje; start film 12:30  

Plaats: Effata dagkapel Dominicuskerk ingang Groenewoudsweg; 
Vrijwillige bijdrage. 

  



Pelgrims verslag 

Zoals velen van u wel weten, is ons gemeentelid 

Marijn Bosma een frequent Pelgrimsganger.  In 

dit nummer vertelt hij ons over zijn meest 

recente tocht over een Oecumenische 

Pelgrimsroute door Duitsland.  

 
“Glaubensspuren” 
 
Pelgrimeren wordt voor mij zo langzamerhand een doorlopende 
hobby. Vanuit alle hoeken van Europa lopen diverse routes naar 
Santiago. Begin augustus liep ik enkele dagen samen met 
wandelmaatje Hans door Oost-Duitsland, op een gedeelte van de 
Ökumenische Pilgerweg. Het was weer zeer inspirerend! 
 

Deze route voert van Görlitz bij de Poolse grens tot aan Vacha bij de 
voormalige Duits-Duitse grens. Vrijwilligers van de Evangelisch 
Lutherse kerk publiceerden deze route ongeveer 20 jaar geleden. 
Zij volgen in grote lijnen de oude handelsweg Via Regia. Meer in 
detail volgen zij met deze route de "Glaubensspuren" langs 
oecumenisch bezielde plekken; kerken, diaconessenhuizen en 
werkgemeenschappen. Iets voorbij het dorp Schmira zagen we het 
Lukas-kruis dat door de dorpelingen is geplaatst als startpunt voor 
hun jaarlijkse wandeling in navolging van de Emmaüsgangers. Dit 
deed mij denken aan de afbeelding op de voorkaft van onze 
“Onderweg”. 



 
In de DDR-tijd zijn heel wat kerkgebouwen verkommerd. Sommige 
daarvan zijn door de dorpsgemeenschap voor 1 euro opgekocht, 
opgeknapt en beschikbaar gesteld voor concerten en onderdak 
voor religieuze pelgrims en seculiere "Kultur Pilger". Zo mochten 
wij overnachten in een groot leeg kerkgebouw, op een tussenvloer-
balkon. De akoestiek was perfect voor zangers en snurkers . . . 
 
Marijn  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ook ons gemeentelid Mieke Maclaine Pont is op een bijzondere reis 
geweest. In de viering van 12 maart heeft zij van ds W. Dijkstra de 
zegen ontvangen. Dit was voor zowel Mieke, als de aanwezige 
gemeenteleden een bijzondere ervaring. Op verzoek van de redactie 
vertelt zij over haar reis.  
 
Mieke heeft rondgetrokken door Indonesie : Java, Sumatra, Lombok 
en Bali. Wat haar het meest opviel was de diversiteit, zowel wat de 
natuur betreft, als in cultuur en mensen. Ze heeft genoten van de 
prachtige gebouwen, musea, de natuur en het heerlijke eten. Maar 
het contact met de mensen maakte het vooral tot zo’n bijzondere 
reis.  
 



 
“De mensen waren allemaal heel gastvrij en naar ons, Nederlanders, 
heel vergevingsgezind. Als ik zei dat we ons daar toch niet al te best 
gedragen hadden, reageerden ze door het opnoemen van alle goede 
dingen, die wij daar gebracht hebben.” 
“De moslims waarmee ik gepraat heb, vertelden me dat de Islam in 
Indonesie  een stuk verdraagzamer is, dan in sommige andere 
landen.” Dit leek bevestigd door een foto op een tentoonstelling, van 
een kerk die naast een moskee lag, gemaakt op het Suikerfeest. Het 
plein voor de moskee was veel te klein voor alle gelovigen, dus werd 
het buurplein voor de kerk ‘uitgeleend’. Bij christelijke feestdagen 
gebeurde het andersom. Een kanttekening van Mieke:  “Ik heb 
eigenlijk nauwelijks contact gehad met christenen, dus hun kant van 
het verhaal ken ik niet. Zij zijn natuurlijk wel in de minderheid en 
het zal ook wel van plaats tot plaats verschillen… “  
Mieke is een paar keer naar de kerk geweest, die daar stampvol zat. 
“ Een  kerk, zo groot als hier de Maranathakerk, beneden vol 
kinderen en jongeren, boven minstens zo vol met volwassen, niet 
iedereen kon zitten. En dat op een gewone zondag! Ik kon van de 
dienst natuurlijk geen woord verstaan, maar het voelde gewoon fijn 
om de viering mee te maken. Jammer genoeg was er na afloop geen 
koffiedrinken, zodat ik niet echt met mensen heb kunnen praten.”  
Met moslims heeft Mieke wel over godsdienst kunnen praten. “ De 
verhalen uit het oude testament kennen zij ook, ze hebben ook veel 
de zelfde profeten. Een lastig dilemma: om een goede moslim te 
zijn, moet je e e n keer in je leven een bedevaart naar Mekka maken. 
De meerderheid van de mensen kan dit zich echter nooit 
permitteren. Zijn zij nu minder goede moslims? Nu denk ik zelf, dat 
de intentie net zo belangrijk is.” 
 
Aldus Mieke Maclaine Pont, die met veel mooie herinneringen en 
dankbaarheid aan deze reis terug denkt.   
 

 

 



BRANDAAN 

 

In de viering van 13 augustus vertelde ds Anna Hoekstra ons 

prachtige, wonderlijke verhalen over boten en stormen. Eén 

daarvan ging over St. Brandaan, een Ierse monnik in de 10e eeuw.   

Die las in de bijbel 

wonderlijke verhalen en 

besloot dat dat niet kon, en 

gooide het boek in het vuur. 

In de nacht verscheen God 

aan hem en gaf Brandaan de 

opdracht een schip te bouwen 

en voor straf negen jaar, drie 

keer drie jaar, over de zeeën 

te varen, met nog zeventig 

monniken, en op te schrijven 

wat hij meemaakte en zag.  

Ze maakten de wonderlijkste 

avonturen en mee, en zagen 

de wonderlijkste wezens. Eén 

van de avonturen was, dat ze 

met hun boot op de rug van een grote vis belandden, en toen die 

ging bewegen zo bang werden, dat ze God aanriepen in ongeveer 

dezelfde bewoordingen als Jona. 

Brandaan schreef alles op, en toen ze terugkwamen droeg hij het 

boek op aan God. Hij was ervan doordrongen geraakt, dat Gods 

schepping in het geheel niet te doorgronden is.  

De naam Brandaan betekent ‘vuur’. De Brandaris, de vuurtoren op 

Terschelling is naar hem vernoemd, als vuurbaken in zee, richting 

gevend om veilig aan land te komen. “Zo is ook God ons licht  om 

veilig aan te komen”, aldus ds Hoekstra.  



 
ACHTER DE SCHERMEN 
Verzuchtingen van onze penningmeester:  
 
Waarin een kleine taak een groot probleem blijkt te zijn!  
 
De Re gemeente belegt het geld van het Berkhof-Monte Fonds, en 
het vruchtgebruik is bedoeld voor het onderhoud van de kerk. 
 
In het kader van het terugdringen van gebruik van zwart geld, 
vooral verkregen door criminele activiteiten, moeten de banken 
strenger controleren. Door deze strenge eisen, opgelegd door de 
regering, hebben de banken besloten clubs, sportverenigingen, 
geloofsgemeenschappen e.d. niet meer toe te staan via deze banken 
te beleggen. De consequenties hiervan voor ons:…  
 
De beleggingen van het B-M Fonds werden verkocht en het geld 
werd op een z.g. derde-rekening gezet bij deze bank. Zonder 
melding van deze “verblijfplaats” was dit geld enige tijd “zoek”. 
Naspeuringen wezen uit dat het geld opgevraagd kon worden door 
Do, waar het dus niet hoorde.  
Een eenvoudige oplossing leek het om het geld over te maken via 
Do naar Re en daarna naar de nieuwe beleggingsinstantie. Maar dat 
bleek veel te eenvoudig bedacht! 
 
Het bedrag was ong. € 100.000,- met als gevolg dat n.a.v. deze 
overboeking van Do naar Re er meteen een vragenlijst kwam van 
maar liefst 5 kantjes! Daarna moest het bedrag naar de Stichting 
Samenwerking, omdat de nieuwe beleggingsinstantie via deze 
rekening ging werken. Helaas was er op de rekening van Re sprake 
een betalingslimiet van  € 5000,-, dus werd er een verhoging van 
het limiet aangevraagd waarop tot vandaag de dag geen antwoord 
is gekomen. Hoezo zakenbank! Dan maar 22 dagen steeds ong. € 
5000,- overgemaakt naar de St. Samenwerking… 



Het geld voor de belegging werd  direct in kleine porties naar de 
nieuwe beleggingsbank overgemaakt, uit  angst voor weer zo’n 
vragenlijst.  
Met een uitgebreide toelichting op het indertijd verkrijgen van dat 
geld, gestaafd door testament en andere documenten wilde deze 
bank uiteindelijk voor ons beleggen. 
 
Deze hele procedure van zoeken naar een andere beleggings-
mogelijkheid, de transitie van het geld, en het uiteindelijk af kunnen 
sluiten van het geheel, met een diepe zucht, heeft ongeveer 1 ½ jaar 
geduurd! 
Dit doe ik dus o.a. achter de schermen… 
 
Carin.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bankrekening   (met ANBI-status voor de Belastingdienst) 
NL63 INGB 0000 0146 00  t.n.v. Samenwerkingsverband Do-Re 
Nijmegen  
 
 
Collectebonnen.    
Collectebonnen zijn aan te vragen via 
penningmeester@dorenijmegen.nl of via Carin Hormann tel. 0412-
857780. Bonnen zijn € 2,50, € 2, € 1-, of € 0,50; 10 stuks per vel. 
Het bedrag maak je over aan de St. Samenwerking, o.v.v. welke 
bedrag.                                 
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Nav. deze illustratie in ons jaarboekje, kregen van vanuit de ADS de 
vraag of het nieuwe logo van de Doopsgezinden wel bekend is. Voor 
alle Re vrienden, en vrienden van de samenwerking hierbij het 
actuele Doopsgezinde logo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEDACHTEN BIJ EEN GEDICHT 

Vragenderwijs, het gedicht op de binnenzijde van de achterkaft, 

werd ons voorgelezen door ds Anna Hoekstra in de viering van13 

augustus waarin zij bij ons voorging. Het is geschreven door 

Guillaume van der Graft (pseudoniem van Willem Barnard), en 

staat in het liedboek, blz.1361. Omdat zoveel mensen door deze 

tekst geraakt werden, laat ik het u graag nog een keer lezen.  

 

Heeft u ook een gedicht met een “verhaal” of speciale betekenis, dat u 

wilt delen met de gemeente? Stuur het met toelichting naar 
onderweg@dorenijmegen.nl   

mailto:onderweg@dorenijmegen.nl


 

 

Vragenderwijs 

 

Ik vroeg het aan de vogels 
De vogels  waren niet thuis 

Ik vroeg het aan de bomen 
Hooghartige  bomen 

Ik vroeg het aan het water 
Waarom zeggen ze niets 
Het water gaf geen antwoord  

Als zelfs het water geen antwoord  geeft 
Hoewel het zoveel tongen heeft 
Wat is er dan 

Wat is er dan 
Er is alleen een visserman 

Die draagt het water onder zijn voeten 
Die draagt een boom 
Op zijn rug 
Die draagt op zijn hoofd een vogel 

Guillaume van der Graft 
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