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Brandde ons hart niet toen hij onderweg met
ons sprak en de Schriften aan ons ontsloot?
Lukas 24: 32

Janet Brooks-Gerloff






ONDERWEG. 50¢ jaargang

Van de redactie:

Dit is alweer de 50¢ jaargang van ons gemeenteblad Onderweg.

De bijdragen zijn geschreven en geredigeerd is de kersttijd. Als u dit
leest, is het nieuwe jaar alweer begonnen. Hopelijk brengt 2024 u
veel goeds, en waar er toch rouw en verdriet is, troost en kracht.

Zoals u heeft kunnen lezen, is er een grote betrokkenheid bij elkaar.
Mijn wens is, dat Onderweg een bijdrage kan leveren aan die
betrokkenheid. Schroom niet om uw bijdrage te leveren,
bescheidenheid kan ook vals zijn...u kunt vast meer dan u denkt!
Ook suggesties voor verbetering of onderwerpen zijn altijd welkom.
Zoals oplettende lezers gemerkt zullen hebben, wordt er meestal
iets met een opmerking gedaan. Alleen een inhoudsopgave kost
teveel ruimte. Maar dat stimuleert om het hele nummer te lezen.

De kleur groen van de kaft verwijst naar Epifanie, het
Driekoningenfeest (6 januari), waarop we herdenken hoe de drie
koningen in contact komen met het Goddelijke door het
aanschouwen van een op zich heel gewoon gegeven (een
pasgeborene in een kribbe). De term is het equivalent van
'plotselinge, verwarrende openbaring'. Helaas is plotselinge
verwarring niet altijd prettig. Moge de openbaring een positieve
ervaring opleveren!

Veel leesplezier toegewenst.

Marieke Hartgerink.

Kopij voor het volgende nummer graag in Word aanleveren uiterlijk
zondag 18 februari via Onderweg@dorenijmegen.nl

Marieke Hartgerink marmarie@planet.nl
Redactie Onderweg: onderweg@dorenijmegen.nl
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Agenda vieringen en activiteiten

Do. 4 jan. 2024
10.00-12.00 uur

Zo. 7 jan. 11.00 u.

Gespreksgroep

‘Op zoek naar andere
woorden’ IV

Ds. Hans Noordeman
Bezield wandelen

Dore
Alleen als geheel te
volgen.

Café-restaurant
Buur, Nijmegen.

Zo. 14 jan. 10.30 u.

Ds. H. Noordeman

Dore
Aansluitend film

Zo. 14 jan. Film ‘Frantz’ DoRe

12.00 broodje (Fr. Dui. 2016) Bijdrage € 5.-

12.30 start film

Zo. 21 jan. 10.30 u. Ds. S. Coenradi Dore

Zo. 28 jan. 10.30u. | Ds.H. Noordeman Dore

Do.1 febr. Gespreksgroep Dore

10.00-12.00 uur ‘Op zoek naar andere Alleen als geheel te
woorden’ V volgen.

Ds. H. Noordeman

Zo. 4 febr. 10.30 u.

Bezield wandelen

Café-restaurant
Buur, Nijmegen.

Z0.11 febr. 10.30 u.

volgt

Dore

Do.15 febr. 19.30u.

Film ‘Green Book’ (USA
2018)

Effata dagkapel
Dominicuskerk

ingang
Groenewoudseweg
Z0.18 febr. 10.30u. Ds. H. Noordeman DoRe
1¢ zondag v.d. 40
dagentijd.
Zo. 18 febr. Kopij Onderweg
Di. 20 febr. 12.00u. Lunch met Inspiratie Dore

“Hoe beinvioedt
digitalisering ons leven?”
Dr. Marcel Becker




Z0.25 febr. 10.30u. Ds. Th. v. Hoogstraten Dore

2¢ zondag v.d. 40

dagentijd.

Do. 29 febr. Gespreksgroep DoRe

10.00-12.00 uur ‘Op zoek naar andere Alleen als geheel te
woorden’ VI volgen.
Ds. H. Noordeman

Zo. 3 mrt. 11.00 u. Bezield wandelen Café-restaurant

3¢ zondag v.d. 40 Buur, Nijmegen.

dagentijd. (geen viering)

Zo. 10 mrt. 10.30u. Ds. H. Noordeman Dore

4¢ zondag v.d. 40

dagentijd.

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten zijn in onze DORE kerk,
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen,
Tel. 024-3220451

Onze Kerkdiensten beluisteren kan via onze website:
http://dorenijmegen.nl

Klik bovenaan rechts op Links dan krijgt u de pagina waar u ook de orde
van dienst kunt ophalen.

Om de dienst te beluisteren klikt u iets lager op diezelfde pagina op de
link https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-
Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen
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Pastorale krabbels

Stola

Wie de afgelopen weken in de kerk was of via
kerkdienst gemist de dienst heeft gevolgd, heeft het
vast opgemerkt: ik heb een andere stola.

. Eerst kleurde de stola met het kerkelijk jaar mee:

R groen in de zomer, paars in de veertigdagentijd, wit
met Pasen, rood met Pinksteren, net als de antependia op de
avondmaalstafel. Om daarmee te vertellen “waar we zijn” in onze
gang door het jaar.

Deze nieuwe stola is anders: hij is veelkleurig, een regenboog gelijk,
en hij is daarmee ook veelzeggend: en dat is precies de bedoeling.
Deze mengeling van kleuren onderstreept dat alle kleuren mogen
meedoen bij God, dat iedereen welkom is, in de kring wordt
gevraagd, ongeacht herkomst, geaardheid, wie je ook bent, net zo
als de “mijn God”-posters van een paar jaar geleden.

Met de stola wordt ook een verhaal verteld, door de kleuren, maar
ook door de afbeeldingen.

De stola is geweven door vrouwen uit Guatemala, die met de
weverij in hun onderhoud voorzien.

In de stola zijn verschillende symbolen verwerkt, en deze vertellen,
net als gebrandschilderde ramen in een oude kerk, elk een eigen
verhaal. Zo zien we

-het Christus-monogram (ChiRo),

-het anker van de hoop,

-een schaal met brood,

-een vis (Ichthus),

-een kerk,

-mais spruiten (groei)

-een kruis,

-het schip der kerk

-en een regenboog.



Het bepaalt mij erbij dat we leven van verhalen, die we elkaar
blijven vertellen, van woorden, groot en klein: vrede, geloof, hoop,

Een mens te zijn op
aarde

in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de
eeuwigheid;

is leven van de
woorden

die opgeschreven
staan

en net als Jezus
worden

die’t ons heeft
voorgedaan.

(Lied 172)

Ik wens u vrede en alle goeds en een mooi nieuw jaar vol verhalen!

ds Hans Noordeman



Uit de kerkenraad

Namens onze KR wens ik U allen heel fijne
feestdagen toe.

bllerle &

MEER

Afgelopen week was een eigenaardige

week.

Op dinsdag 12 dec. was de uitvaart van
onze Gerrit de Man in de kerk. Het was een mooie dienst, geheel in
stijl van Gerrit, eenvoudig en getuigend van een diep geloof.

Een paar dagen later hadden we een feestelijk Kerstival, beginnend
met een geslaagd buffet. Dit naar een traditie, door Paul v. Es in het
leven geroepen. Er werden ook deze keer weer heel mooie en
heerlijke gerechten aangeleverd en er werd naar hartenlust
gesmikkeld. De maaltijd werd gevolgd door de viering in de kerk bij
de boom, die er ook dit jaar weer prachtig bij stond. Tijdens het
eten en in de viering werd veel muziek ten gehore gebracht door
het ons inmiddels bekende blokfluitkwartet en tijdens de liederen
ook door Thea Stadlander. René Klaasen vertelde een mooi
kerstverhaal en had een zeer aandachtig luisterend gehoor.

Vele mensen hebben zich ingezet voor zowel de uitvaart als buffet
en Kerstival en dan valt op waarin onze kleine gemeente heel groot
kan zijn. Bij dit soort gelegenheden, zowel als reguliere diensten,
zijn er vele handen die deze goed en prettig doen verlopen.

Gerrit zei het altijd over onze gemeente “ het is als een warm bad en
voelt als familie”. En deze opmerkingen zijn zeker van toepassing
en zeer verdiend!

Heel veel dank voor alle inzet voor de gemeente en daarmee
kunnen we met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet gaan.

Namens de kerkenraad, Carin.



In memoriam

Gerrit de Man (1 augustus 1936 - 6 december 2023)

Zondags was Gerrit eigenlijk altijd in de dienst, in onze gemeente,
waarmee hij zich zo verbonden voelde. “Een warm bad”, zo
omschreef Gerrit de gemeente.

Ik geloof dat zo’n beetje de hele thuiszorg van Nijmegen door hem
uitgebreid is geinformeerd over hoe fijn het toch was in de DoRe.
Regelmatig heeft hij zich voor onze DoRe-gemeente ingezet:
Bestuurlijke taken, beroepingscommissie, meedenkgroep,
voorzitter ALV, aanspreekpunt voor bezoekwerk etc... Zelfs tot in
de laatste maanden van zijn leven kon er op hem een beroep
worden gedaan.

Op 6 december is hij gestorven.

In de afscheidsdienst lazen wij Jesaja 9 over het licht dat onze
duisternis komt beschijnen en de trouwtekst van Gerrit en Els uit 1
Corinthe 13 over de liefde.

Zo spraken wij over het licht en de liefde maar ook over de
woorden die hem zo konden ontroeren: de zegenwoorden,
reiswoorden, voor onderweg, waarvan de laatste woorden hem
steeds weer raakten: ...en geef ons vrede..

Geloof, hoop en liefde hebben hem zijn leven lang vergezeld.

Na de dienst is Gerrit in de kring van zijn gezin naar Crematorium
‘Jonkerbos’ gebracht en hem daar in handen gegeven van de
eeuwige God.

Wij zullen hem allemaal missen. Wij bidden Els, de kinderen en
kleinkinderen en de familie de nabijheid van God en mensen toe.

\

@Ja"‘”

ds Hans Noordeman



Toelichting op de activiteiten

Zie agenda op pagina 3.
Volg eventuele andere aanpassingen in de Nieuwsbrieven.

Aanmelden via aanmelding@dorenijmegen.nl

Lunch 20-02-2024:

Digitalisering en kunstmatige intelligentie. Hoe beinvloeden zij ons
leven?

door Dr. Marcel Becker, filosoof en universitair hoofddocent
toegepaste ethiek aan de Radboud universiteit.

De samenleving digitaliseert, in hoog tempo. Dat heeft allerlei
voordelen (anders zouden we er niet aan meedoen), maar stelt ons
ook voor stevige uitdagingen. Door digitalisering komt allerlei
informatie over ons in handen van de overheid en instellingen als
de thuiszorg en ziekenhuizen. Hoe erg is dat? En hoe gaan we om
met mensen die digitaal minder vaardig zijn of minder zin hebben
in die snelle veranderingen?

Voor de fanatieke ‘digitaliseerders’ dreigt een ander gevaar. Vooral
kunstmatige intelligentie neemt ons allerlei werk uit handen, maar
maakt ons dat niet lui, en te afthankelijk van de techniek?




Bezielde Film

FRANTZ (Fr. Dui. 2016, regie Francgois Ozon
109 min. 12+)

Anna bezoekt het graf van haar verloofde.
Hij is als Duitser gesneuveld in de Eerste
Wereldoorlog. Ze ontdekt dat ook de
Fransman Adrien bloemen op het Duitse
graf legt. De ontmoeting tussen Anna en
Adrien brengt verwarring. Wie was Frantz? En met welke herinnering leef
je verder?

Datum: zondag 14 januari 2024
Tijd:12:00 broodje en 12:30 start film
Plaats: DoRe kerk

Bijdrage: €5,-

GREEN BOOK (USA 2018, regie Peter Farrelly, 124 min. 12+)

Wanneer pianist Don Shirley in 1962 op zoek is naar een lijfwacht voor
zijn tournee door het zuiden van Amerika, komt
hij in contact met Tony Lip. Samen reizen ze
door verschillende zuidelijke staten aan de hand
van een speciale reisgids (The Green Book) die
hen informeert over plekken waar Afro-
Afrikanen welkom en veilig zijn.

VIGGO MORTENSEN MAHERSHALA ALl

Datum: donderdag 15 februari 2024

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Effata dagkapel Dominicuskerk ingang
Groenewoudsweg;

Vrijwillige bijdrage.




BEZIELD WANDELEN - Wandelen met een

thema ter overdenking, maar vooral genieten il
van de natuur en elkaar. Na afloop gaan we T
samen iets drinken. ledereen is welkom, ook %
voor een “losse” wandeling. #"o;:: ¢
Contactpersoon: Nel In der Maur, f’mm“'
nel.indermaur@gmail.com @&

S
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MEDITATIEGROEP
Meditatiegroep stopt

Na bijna 17 jaar intensief met elkaar iedere twee weken
gemediteerd te hebben, zijn wij als vaste meditatiegroep gestopt.
De groep werd te klein en daardoor te kwetsbaar om de continuiteit
te waarborgen.

We blijven elkaar op een andere manier ontmoeten.

Meditatiegroep

Donderdagavond

Jaren lang

Verbinding, vertrouwen, stilte
Delen van inspirerende teksten
Voorbij

Op de foto vinr:
Nel In der Maur, Nico Bibo, Cora Oord, Mieke de Graaf Saskla Schrader
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Verslag Kerstival

Het Kerstival was weer
echt om van te genieten.

Een prachtig buffet met
vele lekkernijen.

Van muziek konden we in overvloed
genieten. Het blokfluit kwartet
trakteerde ons om drie optredens,
vooraf en tijdens de maaltijd en de
begeleiding van het samen zingen in de
kerk. Met de piano met Thea Stadlander
klonk een buitengewoon mooie
harmonie. Het gaf het samen zingen een
extra dimensie met ‘kippenvel moment’.

Tekst en foto’s: Alex van Goethem.




ACHTER DE SCHERMEN

Nico Bibo heeft alweer enige tijd de taken van “gebouwbeheerder’
op zich genomen. Zo regelt hij o.a. de verhuur, zorgt dat het bord bij
de voordeur bijgewerkt is, en, misschien in deze wintertijd wel de
belangrijkste taak: hij stelt de thermostaat in. Dank voor al je
werkzaamheden, Nico!

Omdat de temperatuur tijdens vieringen en ander bijeenkomsten in
de kerk regelmatig onderwerp van gesprek is, vertelt Nico op
verzoek van de redactie iets over het verwarmen van de kerk.

Stoken tijdens de energie-crisis

Al zo lang ik in de kerk kom, wordt er in de winter geklaagd over de
lage temperatuur in de kerk. Nu is de kerk ook lastig warm te
stoken. De convectoren produceren wel warmte, maar die
verdwijnt naar boven en wij zitten beneden. Ook als de kachel om
04:00 uur zondagmorgen aan ging, was het tijdens de dienst nog
steeds niet behaaglijk in de kerk.

Het geklaag leek te verstommen toen twee jaar terug de
energieprijzen de pan uitrezen en de kerk nog maar spaarzaam
verwarmd werd. Men had hier begrip voor en hield zonder (al te)
veel morren tijdens de dienst de jas aan.

Ondertussen zijn we gewend geraakt aan de hogere energieprijzen
en wil men blijkbaar terug naar de iets hogere (maar nog steeds
niet behaaglijke) temperaturen. Ik heb hier echter toch moeite mee.
Moet de kachel de halve nacht loeien zodat we het een uurtje een
beetje behaaglijk in de dienst hebben? Volgens mij is de energie-
crisis nog lang niet opgelost. De jas
aanhouden tijdens de dienst lijkt mij dan
een mooie, kleine bijdrage om het
probleem niet nog groter te maken.

Een warme groet, Nico



Bedankt. R
Wij zijn dank verschuldigd aan iedereen BEDANK]
die heeft meegeholpen de

uitvaartdienst van Gerrit tot een warme

en waardevolle gebeurtenis te maken. bl b
De lieve woorden, mooie gedachten en URALIAS
de warme, inspirerende

afscheidsoverdenking van Hans hebben

ons getroost en gesterkt.

Els, Marjolein en Bé, Eline, Hodae, Alma,
Jop en Elisa de Man.

Beste leden, vrienden en belangstellenden van de Dore-gemeente
Nijmegen,

Ik ben nu enkele weken weer thuis na mijn opname in het CWZ en
revalidatie in Kalorama. Ik dank iedereen voor de blijken van
medeleven in deze periode.

Het gaat weer redelijk met mij. Een kerkgang zit er voorlopig niet
in, daar het mij momenteel niet mogelijk is met een rollator met de
bus naar de kerk te komen.

Ik dank iedereen hartelijk voor alle blijken van medeleven tijdens
mijn ziekte.

Liesbeth Moree

Voedselbank-aktie 2023

De bijdrages voor de voedselbank kerstpakketten aktie kwam dit
jaar laat op gang, maar liep uiteindelijk zeer goed. De opbrengst
was € 660,--!

Dat is een nieuw record voor onze Gemeente. Heel erg fijn dit.
ledereen, die bijgedragen heeft: ontzettend bedankt!

Warner&Hansje Krelekamp



Kerstviering 25 december 2023

Op de valreep nog enkele foto’s van de kerstviering.

Het was een mooie dienst
met na de preek “Open
ruimte”, dwz ruimte om te
reageren op de
overdenking. Ik ben
benieuwd hoe u dit ervaren
heeft.

De versierde boom zorgde
voor een warme sfeer. Dank
aan alle mensen die dat
weer verzorgd hebben!
Ook het koortje droeg bij
aan een feestelijke dienst,
met enkele liederen door
het koor en ondersteuning
van de gemeente zang. Met
een quatremain door Thea
en nel weden we in de
juiste sfeer naar de koffie
begeleid.

Zangers van het
adhoc kerstkoor:
Marieke, Marianne,
Nico, Marcel, Cora,
Nel, Jan. Begeleiding
door Thea Stadlander.




Hoe zat het ook alweer met de bankrekeningen?
Alles kan nu naar één rekening:

Bankrekening (met ANBI-status voor de Belastingdienst)
NL63 INGB 0000 0146 00 t.n.v. Samenwerkingsverband Do-Re
Nijmegen

Collectebonnen.

Collectebonnen zijn aan te vragen via
penningmeester@dorenijmegen.nl of via Carin Hormann tel. 0412-
857780. Bonnen zijn € 2,50, € 2, € 1-, of € 0,50; 10 stuks per vel.
Het bedrag graag overmaken aan de St. Samenwerking, o.v.v. welk
soort bon.
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GEDACHTEN BIJ EEN GEDICHT

Op de volgende bladzijde vindt u het gedicht ‘Langzamerhand’ van
Patricia de Martelaere. De wandelaars hebben dit tijdens de
bezielde wandeling in november 2023 besproken. Op verzoek van
de redactie hierbij de gedachten van Janneke:

Ik vond de tekst moeilijk en dacht niet er iets zinnigs over te kunnen
schrijven. Uiteindelijk heb ik wel begrepen dat de procedure,
beschreven in het gedicht, niet een snelle is. Langzamerhand is er bij
mij wel een proces tot stand gekomen dat voortschrijdt en mij dichter
bij God brengt.

Janneke Chardon

Heeft u ook een gedicht met een “verhaal” of speciale betekenis, dat
u wilt delen met de gemeente? Stuur het met toelichting naar
onderweg@dorenijmegen.nl
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LANGZAMERHAND

Mijn God bestaat alleen maar nu
en dan. En dan weer niet en weer
niet lang. Langzamerhand

moet ik wel weten: wat, misschien,
zal volgen, wat komt

tussen de keuze: jij

of andersom

Om niet te zeggen

Ook: altijd, de tijd van weer
ontvlammen, heelal te keren

En middelpunt te staan: mijn God,
alom, rondom, bestaat alleen maar
nu - bij nacht, bij voorbeeld

en bij jou- bij nacht, bij voorbeeld

en bij jou.

Patricia de Martelaere
Niets dat zegt. Gedichten
A’dam Meulenhoff 2002



Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen e.o.
Professor Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen
Tel. 024-3220451.
www.dorenijmegen.nl
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