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Onderweg

Tweemaandelijks gemeenteblad van de
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

Brandde ons hart niet toen hij onderweg
met ons sprak en de Schriften aan ons
ontsloot? Lukas 24: 32

Janet Brooks-Gerloff



Agenda vieringen en activiteiten

Zo. 3 mrt. 11.00 u.
3¢ zondag v.d. 40
dagentijd.

Bezield wandelen
(geen viering)

Café-restaurant
Buur, Nijmegen.

Zo. 10 mrt. 10.30u.

4¢ zondag v.d. 40
dagentijd.

Z0.17 mrt. 10.30 u.

5¢ zondag v.d. 40

Ds. Hans Noordeman

Ds. Hein de Bie

Dore

Dore
Aansluitend film

dagentijd.
Zo. 17 mrt. Film ‘The Farwell’ (USA- | DoRe
12.00 broodje China 2019) Bijdrage €5.-

12.30 start film

Do.21 mrt. 10.00u.

Onderweg naar Pasen
Ds. Hans Noordeman

Zie toelichting

Zo. 24 mrt. 10.30 u. | Ds. Hans Noordeman DoRe
Palmzondag

Do. 28 mrt.19.00u. | Avondmaalsviering Dore
Witte donderdag Ds. H. Noordeman

Zo.31 mrt. 9.30 u. | Paasontbijt Dore
Pasen

Zo. 31 mrt. 10.30 u. | Ds. Hans Noordeman DoRe

1¢ Paasdag

Zo. 7 apr. 11.00u.

Bezield wandelen

Café-restaurant
Buur, Nijmegen.

Do.11 apr. 19.30 u.

Film ‘Madres paralelas’
(Spanje 2021)

Effata dagkapel
ingang
Groenewoudseweg
Vrijwillige bijdrage.

Zo. 14 apr. 10.30 u.

Ds. Hans Noordeman

DoRe

Zo. 14 apr.

Kopij Onderweg




Zo. 21 apr. 10.30 u. | Ds. Wouter Slob Dore

Di. 23 apr. 12.00 u. | Lunch met inspiratie DoRe
‘Waarom is integriteit in
organisaties zo
belangrijk?’

Dr. Marcel Becker

Zo. 28 apr. 10.30 u. | Ds. Hans Noordeman Dore

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten zijn in onze DORE kerk,
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen,
Tel. 024-3220451

Onze Kerkdiensten beluisteren kan via onze website:
http://dorenijmegen.nl

Klik bovenaan rechts op Links dan krijgt u de pagina waar u ook de orde
van dienst kunt ophalen.

Om de dienst te beluisteren klikt u iets lager op diezelfde pagina op de
link https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-
Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen



http://dorenijmegen.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen

Pastorale krabbels

“Pasen valt vroeg dit jaar” zei mijn buurman, die
altijd heel laat is met het opruimen van zijn
kerstboom.
Terwijl Kerst voor mijn gevoel nog maar net achter
9 U4 ons ligt, zijn wij nu al weer op weg naar Pasen.
De veertigdagentijd is begonnen. In de veelheid van geluiden in de
wereld om ons heen, zoeken wij naar woorden die ons verblijden,
maar vinden we toch ook veel woorden die ons juist verontrusten.
Het verhaal van Jezus, waarbij wij deze weken bepaald worden,
kent in onze tijd zijn equivalenten, denk maar aan de
mensenrechtenactivist Navalny in Rusland, die onder verdachte
omstandigheden is gestorven.

Hoe kan je “God”, “het Goede”, het leven van ons mensen, rijmen
met alles wat er gebeurt op onze aarde? Vragen te over voor een
eenvoudig mens.

Misschien kan Gerrit Achterberg onze gedachten verlichten.

En misschien op een ander spoor zetten in zijn gedicht Deisme:

De mens is voor een tijd een plaats van God.
Houdt geen gelijkteken nog iets bijeen,

dan wordt hij afgeschreven op een steen.
De overeenkomst lijkt te lopen tot

deze voleinding, dit abrupte slot.

Want God gaat verder, zwenkend van hem heen
in zijn miljoenen. God is nooit alleen.
Voor gene kwam een ander weer aan bod.

We zijn voor hem een vol benzinevat,
dat hij leeg achterlaat. Hij moet het kwijt,

al de afval, met zijn wezen in strijd.

Sinds hij zich van de schepping onderscheidt,



gingen wij dood en liggen langs het pad,

wanneer niet Christus, koopman in oudroest,
ons juist in zo'n conditie vinden moest;
alsof hij met de Vader had gesmoesd.

Voor een tijd een plaats van God...
Het spreekt mij wel aan, dat ook die koopman in oud roest nog
langskomt.

ds Hans Noordeman

Onbekende voorgangers

| Zondag 17 maart a.s. zal ds Hein de Bie
¢ voorgaan. Hij was van 1969 tot 1976
predikant in Buren( vlakbij Tiel ) en daarna
' tot 2005 in Diepenveen ( vlakbij Deventer).
Hij is getrouwd met Hanna en hen werden
een zoon en een dochter geschonken. In zijn
eigen woorden: “Het woord vrijzinnig komt
© mij begrijpelijk voor waar immers zinnen/
gedachten vrij zijn.
Vragen komen mij als belangrijker voor dan antwoorden,
ervaringen als interessanter dan meningen.”

Op zondag 21 april zal ds Wouter Slob
voorgaan. Wouter Slob (1965) is sinds
september 2021 verbonden aan de
Maranatha kerk in Nijmegen. Hij studeerde
theologie en filosofie. Van 2009 tot 2019
bekleedde hij aan de Rijksuniversiteit
Groningen de bijzondere leerstoel
Protestantse Kerk, Cultuur en Theologie.




Hij werkte als gemeentepredikant o.a. in Scheemda en Zuidlaren.
Wouter Slob staat bekend als een scherpzinnig denker en bevlogen
spreker en pastor.

Wlerder &

MEER

Uit de kerkenraad

De afgelopen weken is de KR druk geweest
met allerlei zaken. Maar zijn we dat niet
altijd?? ©
Met allerlei zaken bedoel ik “gewone dingen”, zoals de vervanging
van onze zieke voorganger. Zijn vrouw bood zich spontaan aan,
maar er moesten toch weer dingen geregeld worden, mensen
geinformeerd. En ook de steeds voortgaande zaken rond de
financién. En welke thema bijeenkomsten kunnen we in de nabije
toekomst organiseren? Maar centraal stonden de afgelopen weken
de bezigheden voor de toekomst.
Op verzoek van de KR hebben Julius Cohen en Peer Meyboom
(beiden leden van de Commissie van Bijstand) zich verdiept in de
statuten van de beide kerkgenootschappen en van de
Samenwerking DoRe. Zij hebben een notaris gezocht, die eerder
statuten van een kerkgemeente heeft veranderd, en de DoRe dus
kan helpen met deze veranderingen. In de ALV van 22-2-24 hebben
zij u uitgelegd wat ze voor ogen hebben (hoop ik). In mei of juni is
er weer een ALV. Daar zullen Peer en Julius en de Kerkenraad met
verdere voorstellen komen.
Namens de KR,
Hansje Krelekamp-Tibben

Zie ook verderop in dit nummer de nieuwjaarstoespraak gehouden
door Alex van Goethem, en enkele mededelingen vanuit de KR.



Toelichting op de activiteiten

Zie agenda op binnenzijde kaft.
Aanmelden via aanmelding@dorenijmegen.nl

Zie ook de website en de nieuwsbrieven voor aanpassingen.

BEZIELD WANDELEN - Wandelen met een =
thema ter overdenking, maar vooral genieten o
van de natuur en elkaar. Na afloop gaan we e
samen iets drinken. Iedereen is welkom, ook "
voor een “losse” wandeling. o® = @
Contactpersoon: Nel In der Maur, o’ ¥
nel.indermaur@gmail.com - mm&'
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LUNCH 23-04-2023:

‘Integriteit. Waarom is integriteit in organisaties zo belangrijk?’
Door Dr. Marcel Becker, filosoof en universitair hoofddocent
toegepaste ethiek aan de Radboud universiteit.

De belangrijkste eigenschap van een professional, en een
bestuurder van een ziekenhuis, overheidsinstelling en kerkbestuur
is... integriteit. Als daaraan getwijfeld wordt, wordt je uit je functie
gezet. Tegenwoordig is daarvoor veel meer aandacht dan vroeger.
Waarom vinden we dat nu zo belangrijk? Wie bepaalt wat integer
gedrag is? En is die grote aandacht voor integriteit wel terecht?
Marcel Becker bespreekt een aantal voorbeelden waarin deze
vragen spelen.

Datum, tijd en plaats: Dinsdag 23 april, 12.00 uur, DoRe.


mailto:nel.indermaur@gmail.com

THE FARWELL (USA-China 2019,
regie Lulu Wang 100 min. 12+)

De in China wonende oma Nai Nai
blijkt een terminale ziekte te hebben.
De familie besluit om dat niet te

A ... | vertellen. De ooit als jong meisje
naar de VS geemlgreerde B1111 heeft er moeite mee dat oma niets
wordt verteld: immers, oma heeft recht op de waarheid. Om de
gehele familie te laten samenkomen om zo afscheid te nemen van
oma, wordt een schijnhuwelijk georganiseerd.

Gaandeweg wordt de kijker zich bewust dat ideeén over leven,
dood, individu en familie een eigen waarde hebben naast het idee
dat het individu de maat der dingen is.

Datum: zondag 17 maart 2024
Tijd:12:00 broodje en 12:30 start film
Plaats: DoRe kerk

Bijdrage: €5,-

MADRES PARALELAS (Spanje 2021, regie
Pedro Almodovar, 120 min.)

Janis (Penelope Cruz) en Ana ontmoeten
elkaar in een ziekenhuiskamer waar ze
beiden gaan bevallen. Ze zijn allebei alleenstaand en raakten per
ongeluk zwanger. De twee vrouwen vormen een sterke band met
elkaar terwijl ze de confrontatie met het moederschap aangaan.

Datum: donderdag 11 april 2024

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Effata dagkapel Dominicuskerk ingang Groenewoudsweg;
Vrijwillige bijdrage.



ONDERWEG NAAR PASEN. De 40 dagen beleven.

Midden in de veertigdagentijd staan wij even stil bij wat deze tijd
(nog) met ons doet. Kunnen wij het lijden van Jezus verbinden het
lijden in onze dagen? Wij spreken erover, luisteren naar teksten en
muziek, kijken naar afbeeldingen en ontdekken hoe wij ons al dan
niet met deze tijd op weg naar Pasen verbonden weten.

Begeleiding: ds Hans Noordeman
Datum, tijd en plaats: Donderdag 21 maart, 10.00 uur, DoRe.

Misschien ook een leuke activiteit?

‘Dat wij leven - Oosterhuis-lieddag’
Voor: alle mensen die graag liederen van Oosterhuis zingen

wanneer: zaterdag 6 april 2024, 10.00-16.30 uur

waar: Stadsklooster Mariken (Goede Herder Kerk)
Fanfarestraat 57, 6544 NS Nijmegen

wie: Koor van Stadsklooster Mariken, Medioren koor
Dukenburg en gastzangers
Begeleidingsorkest en Selma Peters (piano)
Muzikale leiding: Rob Engels (viool, fluit)
Marc van Dijk, auteur van De paus van Amsterdam
Ekkehard Muth, pastor Stadsklooster Mariken

kosten: € 25,- inclusief lunch, koffie, thee, borrel
Meer info : stadskloostermariken.nl of Ekkehard Muth (06 17112278)

Koorproject '‘Brandsma, een verhaal voor vandaag'

In het voorjaar 2024 loopt een bijzonder project. Het nieuwe
'Brandsma, een verhaal voor vandaag' wordt op 11 april 2024
uitgevoerd in de trappenhal van het Grotiusgebouw van de
Radboud Universiteit.


http://stadskloostermariken.nl/

Nieuwe, eigenzinnige, a-capellamuziek in vier talen. Drie koren,
waarvan één een projectkoor. Dat projectkoor bestaat uit zangers
met ruime koorervaring, die vanaf eind februari oefenen op
zaterdagen in de Studentkerk, en online.

Bekijk en beluister de muziek en schrijf je in! (Dit kan ook nog in
maart). https: //www.willibrordhuisman.nl/brandsma/projectkoor

VERSLAG VAN DE LUNCHLEZING op 20 februari

Na een uitgebreide lunch, met zelfs twee smaken door Carin
bereide soep, hield dr. Marcel Becker een lezing over ‘Digitalisering
en kunstmatige intelligentie’. In voor iedereen begrijpelijke taal,
met herkenbare voorbeelden, nam hij ons mee langs een aantal
onderwerpen. Om te beginnen de cirkel van wederzijdse
beinvloeding mens-techniek: in 1995 meenden we nog dat continue
bereikbaarheid ongewenst was, en nu kunnen de meeste mensen
niet meer zonder mobiele telefoon!

Een belangrijkkenmerk van onze huidige maatschappij is, dat alles
de vorm van informatie aanneemt: geld, gezondheid, leerprestaties.
Alles is vastgelegd in data, die ons iets vertellen over de situatie. Dit
biedt zeker voordelen, bv. in bereikbaarheid en overzichtelijkheid
van die informatie, bewaken van onze veiligheid en mogelijkheden
om verbeteringen aan te brengen. Maar het staat op gespannen voet
met onze privacy.

Bij kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, A.l.), kunnen
digitale apparaten zelfstandig inschattingen maken en beslissingen
nemen. Dit is voor veel mensen een wat beangstigend vooruitzicht.
Worden we straks “overgenomen door slimme machines”? Maar
het kan ons ook veel bieden, bv in de medische wetenschap,
zelfsturende auto’s en robots voor zwaar werk. Er ligt een grote
uitdaging voor de techniek-ethiek, en voor ons allemaal over hoe
om te gaan met deze nieuwe ontwikkelingen.

In een levendige discussie vroegen we ons o.a. af hoe erg deze
ontwikkelingen zijn? De boekdrukkunst werd destijds ook als een
bedreiging gezien... Concluderend vonden wij computers “stomme
dingen die iets heel goed kunnen”, en zijn ze een belangrijke
aanvulling wanneer wij mensen zelf de regie houden. M.H.


https://www.willibrordhuisman.nl/brandsma/projectkoor

FILMVERSLAG

FRANZ
Op zondag 14 januari jl zagen aanwezigen van de Effata-
gemeenschap en de DORE de film ‘Frantz’ in de koffieruimte van de
DORE-kerk. Er waren 18 bezoekers, misschien wel een record.

De film sloeg aan en dat bleek ook tijdens de discussie achteraf o.l.v.
Mike Rijken.

B De film uit 2016 is gemaakt door de

== gerenommeerde veel-filmer Francois

_ Ozon.

¢ Hetverhaal: De Fransman Adrien

¢ komt naar Duitsland om de familie

Hofmeister te bezoeken. Hun zoon

Frantz is in de eerste W.0. oorlog
omgekomen en Adrien komt daarover

schuld bekennen bij de ouders van Frantz. Tussen hem en de

verloofde van Frantz (die hij dus gedood zou hebben) bloeit een

warme relatie.

Zo lijkt het verhaal te gaan, maar door de film heen speelt steeds de

vraag: wat is waar en wat is eigenlijk 'waarheid'?

John Kraan

P.S.: Wat wel eens gezegd mag worden is dat Mike gezorgd had voor
een voortreffelijke lunch met voldoende (gelukkig ook bruine)
bolletjes, beleg en drinken.

THE OLD OAK, regiseur Ken Loach

Onlangs zag ik een mooie film 'The Old Oak’, waarover ik graag wat
vertel.

The 0Old Oak is de naam van een café in een plaatsje in county
Durham, een voormalige, troosteloze mijnstreek in N.O. Engeland.
(De prachtige kathedraal in de stad Durham is gelukkig wel in zijn
volle glorie in beeld). De mijnen in de streek zijn uitgeput en de
dorpen zijn vervallen; er staan heel wat huizen, of beter huisjes,
leeg. Ook aan de pub is te zien dat met de welvaart ook de
gemeenschapszin een deuk heeft opgelopen. De mensen kunnen



minder van elkaar hebben. Een uitzondering vormt de kroegbaas T]
die zich ontfermt over een groep Syrische vluchtelingen die in de
leegstaande huizen zijn ondergebracht. Als T] het voor deze mensen
opneemt, dreigt hij zijn laatste klanten te verliezen. Maar omdat hij
de hoop op een betere samenleving niet opgeeft, wordt zijn
tolerantie beloond. "Wat ge aan de minste van mijn broeders hebt
gedaan, hebt ge aan mij gedaan', dacht ik bij het verlaten van Lux en
ik voelde me wel wat schuldig over onze welvaart.

Nelleke W.-V.

Marieke H. zag deze film ook, en in overleg met Nelleke geeft zij een
korte aanvullende reactie: “ook ik vond de film mooi; misschien
hier en daar een beetje ‘over de top’ maar daarmee worden de
zaken wel duidelijk gesteld. Mensen die zich niet gezien en gehoord
voelen, en hun toch al schaarse middelen moeten delen met
nieuwkomers. Hoeveel ruimte zouden wij zelf kunnen maken in
dergelijke omstandigheden? Ik verliet helaas iets minder hoopvol
dan Nelleke de zaal...”

Mlelei &

MEER ) Meer uit de kerkenraad

NIEUWJAARSTOESPRAAK
“Beste leden, vrienden en belangstellenden van deze gemeente,

Nu de feestdagen weer voorbij en de oliebollen zijn gegeten gaan
we weer van start met een nieuw jaar vol goede moed en
vertrouwen.

Het afgelopen jaar was onze gemeente steeds erg betrokken bij de
kerkdiensten zoals de gevulde kerk en de bezoekersaantallen ons
laten zien. Ook is het aantal deelnemers via Kerkdienstgemist.nl
toegenomen. Omdat er ook in toenemende mate mensen zijn die
moeite hebben om af en toe naar de kerk te komen en dit vooral erg
voelen bij bijzondere gelegenheden, proberen wij een soort
taxieservice op te zetten waarbij men zich vooraf kan opgeven, te
beginnen met bijv. een vaste zondag in de maand.



Al deze activiteiten kunnen alleen maar plaatsvinden met behulp
van heel trouwe en hardwerkende vrijwilligers, die wij dan ook
heel dankbaar zijn voor hun steeds toegewijde aanwezigheid.
Helaas zijn ons ook het afgelopen jaar wederom een paar heel
dierbare leden ontvallen en deze zullen zeker erg gemist worden,
maar levendig in herinnering blijven.

We gaan met elkaar een nieuw jaar tegemoet en hopen van harte
dat de mensen van deze gemeente in deze kerk ook dit jaar weer
een thuisgevoel en steun zullen ondervinden.”

Op 14-01-2024 na de dienst uitgesproken door Alex van Goethem.

(Geen) koffie voor de dienst

De laatste paar maanden is de gewoonte ontstaan door een aantal
mensen om voor de dienst in de catechese ruimte, naast de
ontmoetingsruimte en het keukentje, koffie te drinken en bij te
praten. Dat gaat soms luidruchtig en dat stoort in de kerkruimte.
Daar zitten mensen in rust zich voor te bereiden op de komende
dienst. De afspraak is in het verleden gemaakt dat alleen het KR-lid-
van-dienst, de dominee, de koster en eventueel de koffiezetters
voor de dienst in de catecheseruimte zijn. De KR wil dat weer
herstellen. Dus vanaf nu: als u geen dienst hebt (KR-lid, koster,
koffiezetters) en langs de zijingang binnenkomt gaat u direct naar
de kerkruimte. Er wordt dus ook alleen voor de dienstdoende
mensen, als zij dat willen koffie geschonken. De overige
kerkgangers krijgen al 2x koffie na de dienst. ].K-T

Nog een waarschuwing OFF

Pastoraal bezoek

Als u een pastoraal bezoek wilt, of weet dat een
ander gemeentelid daar behoefte aan heeft, kunt u
contact opnemen met ds Hans Noordeman (06-81912354) of
Marieke Hartgerink (06-53188415). Zij kijken dan of iemand van de
gemeente bij u op bezoek kan komen.




Diaconie

De diaconiecommissie is opgegeven. De verdeling van de
diaconiegelden ligt nu weer bij de Kerkenraad.

Het Mexicoproject is afgelopen. De KR vraagt zich af welk doel we
nu gaan steunen. Heeft u ideeén, breng ze dan in.

U kunt uw suggestie per email sturen naar: info@dorenijmegen.nl
Dan komt het direct bij de KR terecht. In de ALV van juni '24 wordt
duidelijk wat het doel geworden is.

Vervoershulp

Alex van Goethem is bezig kerkleden, die anderen willen ophalen,
en kerkleden die opgehaald willen worden te koppelen. Misschien
wilt u ook opgehaald worden of iemand ophalen. Dan kunt u zich
melden bij Alex, 06-20657324. Alex kan u dan koppelen aan
iemand. De mensen, die opgehaald willen worden, graag even
opgeven of er een rollator mee moet.

De ophalers graag opgeven hoe vaak u kunt ophalen. (indien dat te
regelen is). Schroom niet u aan te melden! Help elkaar.

Om over na te denken

Hartsverlangen van Carla Desain-Wennekes

“Soms gebeurt het dat een woord of een zinsnede blijft hangen in je
hoofd. Dat overkwam mij bij het woord " hartsverlangen", wat
Marieke Fernhout afgelopen zondag gebruikte in haar overweging.
Ik bleef er de hele tijd mee bezig en vroeg me af of ik ook een
hartsverlangen had en wat dat dan wel zou zijn.

Daags daarna werd ik uitgenodigd om via zoom te luisteren naar
een nog jonge man (40) die tien jaar geleden een ‘Bijna-Dood’
ervaring heeft gehad. Voordien runde hij met succes een
sportschool maar was toch niet echt tevreden met het leven dat hij
leidde. Een onbestemd gevoel, is dit alles wat er is?

In die toestand van B-D te zijn, ervoer hij onbeschrijflijk veel licht
en liefde om zich heen. Deze ervaring heeft zijn leven drastisch
veranderd, heeft hem doen inzien dat hij heel andere

prioriteiten wilde en ook moest stellen.


mailto:info@dorenijmegen.nl

Nu geeft hij trainingen aan mensen die op de een of andere manier
zijn vastgelopen in hun leven. Dat kan zijn door problemen in werk,
relatie, gezondheid of anderszins. Hoe gaat hij te werk?

Zijn uitgangspunt is Liefde. Direct denk ik dan aan 1 cor:13, want
geloof en hoop zijn ook aspecten die aan bod kwamen in zijn sessie.
Eerst vraagt hij je: ga eens bij jezelf te rade, waar word je blij van,
wat geeft je energie en wat houdt je er vanaf om datgene te doen
wat je graag zou willen.

De antwoorden zijn heel divers. Vanzelfsprekend.

Als je echt serieus bij jezelf te rade gaat kom je tot de conclusie dat
het ANGST is, die je tegenhoudt. Angst voor wat?

Angst omdat je denkt dat je door je omgeving, je werkkring of je
familie b.v. afgewezen wordt wanneer je ineens hele andere dingen
zou willen dan men van je gewend was?... vul maar in.

Maar ANGST verstikt je, houdt je gevangen, je bent niet vrij!!

[s dit waartoe wij bestemd zijn? Om als onvrije mensen door het
leven te gaan en --zoals ik laatst in een boek las-- voort te sukkelen
op de pechstrook van je karma 7*

Levensgeluk is ons al gegeven, we moeten het alleen wel durven
aannemen. Hoe vaak hoor je niet "volg je hart" of "doe wat je hart je
ingeeft." Alles goed en wel, maar oh God, hoe doe ik dat?

En dan hoor ik dat ik eerst eens moet uitzoeken waar mijn
hartsverlangen ligt. Pas als ik dat weet kan ik daar gevolg aan
geven!

Mijn hartsverlangen, ik weet nu wat dat is en ik ga proberen het te
volgen. Er heel dicht bij te blijven.

Het is nooit te laat !

Dank je ].M.B.”

*Ton Lathouwers : "Meer dan een mens kan doen". Zentoespraken.
2011



GEDACHTEN BI] EEN GEDICHT

‘Of hoe dat heet’

van Hans Andreus, zie de achterkaft.

Naar aanleiding van dit gedicht hebben we op 7 januari met ons
vijven onze eerste bezielde wandeling in 2024 gemaakt. In deze tijd
van het jaar, waarin heel langzaam de hoeveelheid licht weer
toeneemt.

We komen van het licht en gaan er ooit weer naar terug, althans dat
is mijn overtuiging en daar tussen in gaan we onze levensweg zo
zorgvuldig mogelijk.

Er werd onder anderen gesproken over: geen licht meer zien en
vanuit (psychisch) lijden kiezen voor euthanasie. En dat een
dergelijk besluit bij mensen in de omgeving een schok teweeg kan
brengen.

Licht is afwezigheid van donker, maar ook licht/luchtig.

Cora Oord

Heeft u ook een gedicht met een “verhaal” of speciale betekenis, dat u
wilt delen met de gemeente? Stuur het met toelichting naar
onderweg@dorenijmegen.nl



mailto:onderweg@dorenijmegen.nl

Hoe zat het ook alweer met de bankrekeningen?
Alles kan nu naar één rekening:

Bankrekening (met ANBI-status voor de Belastingdienst)
NL63 INGB 0000 0146 00 t.n.v. Samenwerkingsverband Do-Re
Nijmegen

Collectebonnen.

Collectebonnen zijn aan te vragen via
penningmeester@dorenijmegen.nl of via Carin Hormann tel. 0412-
857780. Bonnen zijn € 2,50, € 2, € 1-, of € 0,50; 10 stuks per vel.
Het bedrag maak je over aan de St. Samenwerking, o.v.v. welk soort
bon.
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ONDERWEG. 50¢ jaargang
Van de redactie:

Dit was alweer het tweede nummer van dit jaar van ons
gemeenteblad Onderweg. Een afwisselend nummer met zowel
praktische informatie, als verslagen van activiteiten, en teksten om
over na te denken. Hopelijk heeft u het met plezier gelezen. Dank
voor al uw bijdragen! Ik heb het met plezier geredigeerd en ben aan
het denken gezet. U ook?

Voor de kleur van de kaft heb ik deze keer gekozen voor geel, een
kleur die voor mij een sterke associatie met het voorjaar oproept:
forsythia, narcissen, tulpen, en...zonlicht! In Christelijke termen zou
geel ook Gods heerlijkheid, Vreugde, Jezus als licht van de wereld, en
blijdschap symboliseren. Dat wens ik u allen van harte toe!

Opmerkingen en bijdragen voor een volgende nummer zie ik graag
tegemoet.

Marieke Hartgerink.

Kopij voor het volgende nummer 4
graag in Word aanleveren uiterlijk

zondag 14 april via
Onderweg@dorenijmegen.nl

Marieke Hartgerink

marmarie@planet.nl

Redactie Onderweg: ‘
onderweg@dorenijmegen.nl



mailto:marmarie@planet.nl
mailto:onderweg@dorenijmegen.nl

Of hoe dat heet

Gelukkig dat
het licht bestaat

en dat het met
me doet en praat

en dat ik weet
dat ik er ver vandaan

kom, van het licht
of hoe dat heet.

Hans Andreus,

Uit: Holte van licht, Uitgeverij Holland, 1975
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