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Brandde ons hart niet toen hij onderweg 
met ons sprak en de Schriften aan ons 
ontsloot?     Lukas 24: 32   
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Agenda vieringen en activiteiten 
 

Zo. 5 mei   11.00u. Bezield wandelen Café-restaurant  
Buur, Nijmegen. 

Zo. 12 mei 10.30u. Ds. Esther v.d. Panne Dore 
Zo. 19 mei 10.30u. Ds. Hans Noordeman DoRe 
Zo.26 mei 10.30 u. Ds. Alexander Overdiep Dore 
   
Zo. 2 juni 11.00u. Bezield wandelen Café-restaurant  

Buur, Nijmegen. 
Zo. 9 juni 10.30 u. Ds. Hans Noordeman Dore 
Zo. 9 juni 12.00 u             
                   12.30 u 

Broodjes 
Algemene vergadering 

DoRe 

Zo. 16 juni 10.30u. Ds. Sigrid Coenradi Dore 
Zo. 16 juni Kopij Onderweg  
Zo. 23 juni 10.30u. Ds. Marieke Fernhout Dore 
Zo. 30 juni 10.30u. Ds. Hans Noordeman DoRe 
   

 
 

Kerkdiensten  

Alle vieringen zijn in onze DORE kerk, 
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen,  
Tel. 024-3220451  
 
 
Onze Kerkdiensten beluisteren kan via onze website: 
http://dorenijmegen.nl   
Klik bovenaan rechts op Links dan krijgt u de pagina waar u ook de 
orde van dienst kunt ophalen.  
Om de dienst te beluisteren klikt u iets lager op diezelfde pagina op 
de link https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-
Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen   
  

http://dorenijmegen.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen


 
Pastorale krabbels 

 
Bidden kan je op veel verschillende manieren, ieder 
bidt op zijn of haar eigen wijze. Een gebed dat wij 
allemaal kennen en dat veel gebeden wordt is het 
Onze Vader.. Maar als je dat bidt, wat bid je dan 
eigenlijk…? In je gebed zoek je contact met God, of 

ben je in gesprek met jezelf…spreek je uit wat leeft in je hart.  
Karel Eijkman heeft de beden in het Onze Vader van commentaar 
voorzien in dit “Brutaal gebed.” Ik leg ze hier aan u voor.  
Herkenbaar?   
Ds Hans Noordeman. 
 
Onze vader die in de hemelen zijt 
 Hoor eens, vader 
 jij mag dan wel hoogverheven zijn 
 maar ik heb je hier nodig, om me heen. 
 Zelfs als ik het niet merk, wil ik dat jij er bent. 
Uw naam worde geheiligd 
 In jouw naam vader 
 worden rare dingen gedaan. 
 Geen oorlog of aanslag of ze halen jou erbij. 
 Kan jij dat over je kant laten gaan? 
Uw koninkrijk kome 
 Zal jouw tijd komen, vader? 
 Dat zal dan tijd worden ook. 
 Ik ga daar niet tot Sint Juttemis op wachten 
 Ik wil daar nu al wat van zien,  
  dus schiet een beetje op. 
Uw wil geschiede 
 Je kan willen wat je wilt, vader 
 maar mag ik daar ook nog wat van meemaken 
 dat je echt wilt dat er een eind komt aan ellende? 
 Wat wil je nou eigenlijk en hoe kan ik dat weten? 
Geef ons heden ons dagelijks brood 



 Eten is wel het minste, vader. 
 Zonder brood heb ik geen leven 
 en zonder leven kan ik niets voor je doen. 
 Waarom zijn er dan zoveel die niet eens overleven? 
Vergeef ons onze schulden 
 Ik maak fouten, ik weet het vader 
 maar hou op met eeuwig gezeur daarover 
 en je moet het ook niet afdoen me t’zand erover’ 
 Help me liever weer aan de slag, zodat ik verder kan. 
En leidt ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van het kwaad 
 En toch alsjeblieft vader, hou me vast. 
 ik ken mezelf maar al te goed 
 voor ik het weet zak ik weg in hopeloosheid. 
 Dus sleur me daarvan weg 
 grijp me bij de kladden 
 neem mij mijn wanhoop af 
 Amen 
 

 
 
IN MEMORIAM 

Jeroen Nolthenius  
14-10-38          23-3-24 
 

 
Met de wind in je zeilen genoot 
je 
Als kapitein van je eigen leven.  
Nu zullen we de zeilen strijken  
En ligt de boot van je leven 
voorgoed in de haven.  
 

 
 



Toen ik, Hansje, rond 1995 vriend werd van de DoRe Gemeente en 
voor het eerst een ALV bijwoonde, maakte ik kennis met Jeroen 
Nolthenius. Hij was toen de penningmeester van de Doopsgezinde 
Gemeente. Ik stelde een vraag, niet geheel ter zake, en met een 
glimlach gaf Jeroen mij antwoord. 
Voor onze Gemeente heeft Jeroen erg veel betekend. Hij zat 
jarenlang in de Kerkenraad van Do. Waarschijnlijk wel tien jaar of 
nog langer, dat kon ik niet helemaal achterhalen. Jeroen is ook 
penningmeester geweest van de Samenwerking.  
Samen met zijn vrouw Rosmarie waren ze ook veel aanwezig bij 
andere gelegenheden. Ze kookten samen soep voor de lunches, ze 
bakten samen kerstkoekjes voor het Kerstival. Jeroen hielp ook mee 
met het versieren van de kerstboom. Hij hielp met het organiseren 
van de Buitendagen, en verzette veel werk voor de boekenbeurzen, 
die er toen nog elke drie jaar waren.  
Namens de Doopsgezinde Kerkenraad zat Jeroen ook jaren in de 
Commissie van Bijstand, een commissie die bij moeilijke situaties 
de Kerkenraden gevraagd en ongevraagd advies mag geven. Pas in 
ongeveer 2017 heeft Jeroen bedankt voor het lidmaatschap van die 
commissie. 
Hij ging regelmatig namens Doopsgezind Nijmegen naar landelijke 
bijeenkomsten van de ADS. 
 
Voor mij, en ook veel andere leden van DoRe Nijmegen, waren de 
kerk en Jeroen sterk met elkaar verbonden. 
Door de ziekte van Rosmarie kwamen Jeroen en zij steeds minder in 
de kerkdiensten. Na het overlijden van zijn vrouw kwam Jeroen 
wisselend naar de kerk. De laatste jaren zagen we hem echter niet 
veel meer. 
Bij zijn afscheid in crematorium Beuningen waren er enkele leden 
van onze Gemeente aanwezig. 
 
J.K.-T 
 

 



        

 

        Uit de kerkenraad  
 
Er lagen weer vele zaken op ons bordje. 
De vernieuwing van de statuten komt steeds 
een stapje verder, vooral door het werk van 
Julius Cohen. Er moeten nog een paar dingen 

goed geregeld worden bij de K.v.K. en de UBO registratie en daar 
wordt nu aan gewerkt. 
Er is besloten om de diaconiegelden te doneren aan een dak- en 
thuislozen project in Nijmegen. Als we een definitief project hebben 
gevonden zullen we proberen daar een vertegenwoordiger te 
vragen om iets te vertellen over hun werk en de speciale behoeften 
van dit project. 
De “ophaalservice”, door Alex opgezet, heeft zijn dienst bewezen, 
maar laat ook zien dat er wel iets meer auto’s nodig zijn. Ook wordt 
er gekeken naar een vergoeding voor de chauffeurs en zeker voor 
de mensen die dan gebruik willen maken van “Greenwheels”. 
Misschien moeten we overwegen om daar als kerk een abonnement 
voor af te sluiten. 
Ook zijn we al ideeën aan het opdoen voor het nieuwe seizoen 
2024-2025 i.s.m. de taakgroep Leren. 
Vanuit de gemeente kwam de vraag of er weer een “lekenpreek” 
komt, ook daar wordt naar gekeken. 
Wij wensen iedereen een mooie lente toe met veel mooi weer en 
geniet van de natuur! 
 
Namens de KR,  
Carin. 

 
Zie ook verderop in dit nummer nog enkele mededelingen vanuit de 
KR 
  



 
Onbekende voorgangers 
 
Op zondag 12 mei zal ds Esther van der Panne bij ons voorgaan. 
Hierbij stelt zij zich voor:  

 
Na een lange tijd werken bij verschillende 

organisaties op het gebied van kerk en 

samenleving en bij een theologische 

uitgeverij, heb ik de stap gezet om de 

opleiding aan het Remonstrants 

Seminarium te volgen. Inmiddels ben ik 

sinds anderhalf jaar predikant van de 

Remonstrantse Gemeente Eindhoven en 

de Kring Zuid-Limburg. Meestal met 

plezier en voldoening, en soms met een 
hoofd vol vragen en een buik vol twijfels. 

Ik geniet van de geestkracht die wordt opgeroepen als mensen zich 

gezien en gehoord weten, als mensen elkaar ontmoeten en met 

elkaar delen – die vind ik zo mooi. Of dat nu in de (kerk)tuin 
gebeurt, aan tafel, in een dienst of tijdens een gesprek. 

Theologisch en gelovig inspireren me o.a. de spiritualiteit van de 

Iona-community (vanwege de combinatie van vrolijke vroomheid 

en maatschappelijk engagement), groene kerken en Samuel Wells. 

Regelmatig ga ik voor in andere gemeentes en ik verheug me erop 
om in mei kennis te maken met de DoRe gemeente in Nijmegen. 

Esther van der Panne 

 
 

 

 



Toelichting op de activiteiten 

Zie agenda op binnenzijde kaft.  
Aanmelden via aanmelding@dorenijmegen.nl 
 
Zie ook de website en de nieuwsbrieven voor aanpassingen. 
 

 
BEZIELD WANDELEN  
Wandelen met een thema ter overdenking, 
maar vooral genieten van de natuur en elkaar. 
Na afloop gaan we samen iets drinken. 
Iedereen is welkom, ook voor een “losse” 
wandeling. 
Contactpersoon: Nel In der Maur,    
nel.indermaur@gmail.com  
 
 
 
 
 

EXTRA VERGADERING 
Zondag 9 juni om 12.30 uur (na de dienst en lunch), wordt er een 
extra ledenvergadering gehouden. Dit komt voort uit de vorige ALV 
in februari 2024.  
Hier is besproken dat er een wijziging van bestuursstructuur van de 
stichting Samenwerking nodig is, om de huidige praktijk waarbij 
vrienden van de samenwerking dezelfde rechten en plichten 
hebben als leden en vrienden Do en re, ook formeel vast te leggen. 
Er zal dan een ‘Vergadering van Aangeslotenen’ in het leven 
geroepen worden, in plaats van de huidige ALV. De statuten Do en 
Re kunnen hiermee ongewijzigd blijven. 
De officiële uitnodiging volgt.  
 
 
 
 

mailto:nel.indermaur@gmail.com


FILMVERSLAG 
 
Op zondag 17 maart j.l. keken we na de 
dienst in de koffiekamer naar de film 
“The Farewell” van de Chinees-
Amerikaanse filmregisseur  Lulu Wang. 
(Niet te verwarren met de Chinees-
Nederlandse schrijfster.)   
Na een goed verzorgde lunch (bedankt 
Mike !) belichtte Mike de inhoud en de 
achtergronden van de film.  
De ontroerende en vermakelijke film is 
gebaseerd op een waar gebeurd 
verhaal en volgt de Chineese New-

Yorkse Billie(geboren in  China en opgegroeid in New-York) en haar 
familie. Als ze ontdekken dat hun grootmoeder in China terminaal 
ziek is besluit  de familie  het slechte nieuws niet met haar te delen. 
In plaats daarvan verzinnen ze een smoes om nog een tijd met haar 
door te brengen: een last-minute bruiloft van een neefje.  
 
De film behandelt thema’s als generatiekloven, cultuurbotsingen en 
liefdesperikelen en stelt interessante vragen over de waarde van 
leugens, individu tegenover collectief en identiteit. De film geeft een 
humorvolle kijk op familiebanden en de complexiteit van 
menselijke relaties.  
 
De film roept vragen op als: 
-is het altijd goed om iemand mee te delen dat hij/zij gaat sterven? 
-hoe wordt met deze vraag omgegaan in verschillende culturen. 
-is in een geval als in deze film de waarheid verzwijgen hetzelfde als 
liegen? 
 
In de film worden geen conclusies getrokken. Het blijft tot het einde 
toe spannend of Billie die met haar oma een sterke band heeft haar  
toch de waarheid zal vertellen.  



De film die een aantal sterk symbolische scènes bevat is ontroerend 
en boeiend en zet aan tot  nadenken zoals ook bleek in het 
geanimeerde  nagesprek.  
 
Marianne en Jan Noordik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 PAASONTBIJT 2024 

Liefst 25 gemeenteleden 
schoven op paasmorgen 
aan bij het paasontbijt, dat 
dit jaar voor de tweede 
keer in de kerk werd 
gehouden. 
 
 



VERSLAG VAN HET PAASONTBIJT 
Er was een gezellig gedekte tafel aangericht, verzorgd door Cora, 
Marja en Nico. Men kon kiezen uit allerlei lekkers; de aanwezigen 
lieten het zich heerlijk smaken. 
Het was een mooi en verbindend begin van het feest van Pasen. Fijn 
om zo samen te zijn en te eten. Volgend jaar weer en bent u er dan 
ook bij? 
ds Hans Noordeman 
 
Op 31 maart 2024 moesten we de klok van wintertijd naar 
zomertijd verzetten. Maar het was ook Pasen, en door de 
Liturgiecommissie waren we uitgenodigd voor het Paasontbijt. Om 
9 uur aanwezig zijn, dus door de wisseling van winter- en 
zomertijd, erg vroeg! 
De tafels waren mooi versierd en met zo'n 20 mensen ontbeten we.  
Fijn ook was dat er meerdere leden waren die we door ziekte, 
langere tijd niet hadden gezien, er nu wel waren! Al met al: een fijn 
samenzijn. Veel dank aan de organisatoren! 
J.K.-T 
 

Achter de schermen 

  
Als u wel eens een zondagse viering in de kerk meemaakt, zult u 
gemerkt hebben dat de lampen en de Paaskaars branden, de 
orgeldeuren openstaan, de geluidsinstallatie aan staat, en er een 
glaasje water voor de dominee op de kansel staat. Dit, en nog veel 
meer, wordt verzorgd door de koster van dienst. Er is koffie en thee 
na afloop, en ook dat komt er niet vanzelf. Iemand die heel regelmatig 
te zien is als koster en/of koffie verzorger, is Anneke Zwaan-Pieterse. 
De redactie sprak met haar:  
  
“Waarom ik dit doe? Ik vind het fijn om te doen. Het is gezellig om 
met een aantal mensen de dienst rustig voor te bereiden, en het 
geeft een fijn gevoel als alles klaar staat. Meestal hebben we wel tijd 
om voor de dienst nog even rustig met elkaar te zitten, en wat bij te 
praten.”  



Naast de koster helpt het KR lid van dienst ook mee, en meestal zijn 
er twee mensen voor de koffie. Is dat niet wat veel voor de  
 
gemiddeld 25 aanwezigen? Anneke: “Het KR lid is vaak druk met 
allerlei andere zaken, en veel vrijwilligers zijn al op leeftijd, dus dan 
is het fijn om met voldoende mensen te zijn en alles op je gemak te 
kunnen doen.” Anneke doet eigenlijk altijd dienst samen met haar 
man Maarten. Voor hem is het luiden van de klok een paar minuten 
voor half elf een van de belangrijkste ‘attracties’ van het 
kosterschap.  
  
Anneke Zwaan-Pieterse is al 
letterlijk haar hele leven bij de 
Remonstrantse kerk in Nijmegen. 
Ze ging naar de crèche en 
zondagschool, volgde catechisatie 
bij ds Wieringa, en deed op haar 
18e belijdenis.  Hierna ging ze 
meteen al in de kerkenraad, iets 
wat zij later nog een periode deed. 
Haar kinderen zijn in deze kerk 
gedoopt, en haar huwelijk met 
Maarten is er ingezegend. “De kerk 
is altijd in mijn leven geweest. Dat 
is een fijn gevoel.” 

  
Op de vraag of ze nog wensen of suggesties heeft, kan ze eigenlijk 
weinig bedenken. ”Nog een paar meer mensen om het koster-en 
koffie rooster rond te krijgen zou fijn zijn. Maar we krijgen gelukkig 
ook vaak spontane hulp bv met de afwas.“ 

  
Anneke, dank, zowel voor dit gesprek, als voor al je diensten! 
Als u geïnspireerd bent door het enthousiasme van Anneke 
Zwaan-Pieterse voor het doen van koster- of koffiediensten, kunt 
u zich melden bij KR lid Alex van Goethem.  
  
MH.  



Wie-is-wie bij DoRe 

 

Al enkele jaren bestaat het plan om een “Wie-is-Wie klapper” te 

maken. Op de laatste DoRe ALV (22 febr. 2024) is besloten om dit 

plan nu vorm te geven in een digitale foto-ledenlijst en die 

beschikbaar te stellen aan DoRe leden/vrienden die daarvoor 

belangstelling hebben. Als basis zal de DoRe ledenlijst met de 

daarin opgenomen gegevens worden gebruikt. Deze ledenlijst zal 

worden aangevuld met een (pas)foto van de betreffende persoon. 

Het doel van deze foto-ledenlijst is om gemakkelijk een naam bij 

een gezicht -en omgekeerd- te kunnen vinden van alle DoRe 

leden/vrienden. Niet iedereen kent of treft iedereen regelmatig bij 
een kerkdienst of een bezielde wandeling.  

Voor een eerste aanzet heb ik in het verleden al van een 

aantal DoRe leden/vrienden een foto gemaakt of gekregen maar dat 

foto-bestandje is verre van compleet. Daarom hierbij mijn verzoek 

om, als je het een goed idee vindt, mij een (pas)foto te sturen als 

bijlage bij een e-mail bericht. Ik koppel die foto dan aan de DoRe 

ledenlijst in een digitaal en alfabetisch op (achter)naam gesorteerd 

bestand. Dit bestand is op verzoek per e-mail beschikbaar, 

uitsluitend voor DoRe leden/vrienden en uitsluitend voor 

persoonlijk gebruik. Bij zorgvuldig gebruik is hiermee, naar de 

mening van de Kerkenraad, de privacy voldoende gewaarborgd.  

Uiteraard is iedereen vrij zelf te beslissen om al dan niet in 

deze foto-ledenlijst te worden opgenomen. Wil je dat niet stuur dan 

i.p.v. een foto een e-mail waarin je dat kenbaar maakt. Voor zowel 

een (pas)foto als voor een bericht van “niet deelname” is het e-mail 

adres: aanmelding@dorenijmegen.nl  

Iedereen waarvan ik al een foto heb stuur ik binnen 14 

dagen na het verschijnen van deze “Onderweg” persoonlijk een e-

mail bericht met de mededeling dat je niet hoeft te reageren op de 

oproep tot het sturen van een foto. 

Jan Noordik 
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Om over na te denken  
 
De aarde zit boordevol hemel                                     
 
en elke struik, hoe gewoon 
ook, 
 
staat in lichterlaaie van God. 
 
Maar enkel hij die het ziet 
doet zijn schoenen uit. 
 
De rest zit er omheen 
en plukt bramen. 
 

Elisabeth Barret Browning 

 
Een stralende zondagmiddag op 7 april 2024 
 
Langs weilanden met lammetjes, kaarsrechte sloten, verre molens 
en aan de horizon een torenspits, reden we die middag naar 
Nieuwkoop. Meteen werden we getroffen door de prachtige tuin die 
uitgestrekt ligt voor het sympathieke kerkgebouwtje: de 
Remonstrantse kerk aan de Dorpsstraat. 
Ds. Laura van Asselt nam daar afscheid en werd opgevolgd door Dr. 
Tjaard Barnard. Het was voor hem een warm thuiskomen want 
Nieuwkoop was zijn eerste gemeente geweest, maar toen deed hij 
het werk niet naast de aanstelling in Rotterdam.  
Wij mochten als gasten vooraan zitten in de kerk waar alles 
verwachting en blijdschap uitstraalde. Hoewel het voor de 
gemeente jammer was om van Laura afscheid te moeten nemen, 
overheerste de blijde verwachting en die werd waargemaakt door 
een preek van Tjaard, de nieuwe dominee, die Pasen in ons midden 
bracht. Lukas 24: 13-35 vertelt ons over de Emmaüsgangers die 
Jezus pas herkenden toen hij het brood brak. Wat een opluchting! 



Hoe vaak herkennen wij dat waar het werkelijk om gaat? De preek 
droeg de naam: 'Enkel die het ziet,' en de gemeente zong de 
predikant toe in de hoop dat hij iets van het verborgene zichtbaar 
zou maken. 
Nelleke W.-V. 

 
GEDACHTEN BIJ EEN GEDICHT 

Ster, van M.Vasalis. 

Deze keer het gedicht “Ster”. We hebben het besproken tijdens het 
Bezield wandelen op 3-3-2024. Het gaat over troost. 
Nog een tip voor allen, die behoefte hebben aan een troostend 
woord: 
Het boek van de Belgische psychiater Dirk de Wachter, met als titel: 
Vertroostingen, dat velen vast troost kan bieden. Echt een prachtig 
boek, goed leesbaar. 
Nel In der Maur 

 
Heeft u ook een gedicht met een “verhaal” of speciale betekenis, dat u 

wilt delen met de gemeente? Stuur het met toelichting naar 
onderweg@dorenijmegen.nl   

 
 
 
Meer uit de kerkenraad 
 
 

Vervoer naar de kerk 
Met het klimmen der jaren kan het zelfstandig naar de kerk gaan 
een probleem worden. Maar samen in de kerk is toch altijd fijner 
dan thuis voor de computer. Daarom willen we graag voor degenen 
die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen een mogelijkheid 
bieden om te worden opgehaald en thuis gebracht.  

mailto:onderweg@dorenijmegen.nl


We hebben een aantal autobezitters bereid gevonden om dit te 
doen.  
Indien zij zelf naar de kerk gaan, kunnen we een beroep op hen 
doen een paar straten om te rijden om iemand op te halen.  
Dit betekent dus dat we geen garantie kunnen bieden dat het altijd 
gaat lukken. Maar we gaan ons best doen. 
Hoe werkt het? Je belt 0620657324 en ik geef je verzoek door aan 
onze autobestuurders. Je krijgt bericht terug of iemand je kan 
ophalen. Een volgende keer kan je ook onderling afspreken. 
 
Alex van Goethem, secretaris 
 
Pastoraal bezoek                    
Als u een pastoraal bezoek wilt, of weet dat een ander gemeentelid 
daar behoefte aan heeft, kunt u contact opnemen met ds Hans 
Noordeman (06-81912354) of Marieke Hartgerink (06-53188415). 
Zij kijken dan of iemand van de gemeente bij u op bezoek kan 
komen. 
  

Hoe zat het ook alweer 

met de bankrekeningen?  
 

Alles kan nu naar één 
rekening: 

Bankrekening   (met ANBI-
status voor de Belastingdienst) 
NL63 INGB 0000 0146 00  t.n.v. Samenwerkingsverband Do-Re 
Nijmegen  
 
Collectebonnen.    
Collectebonnen zijn aan te vragen via 
penningmeester@dorenijmegen.nl of via Carin Hormann tel. 0412-
857780. Bonnen zijn € 2,50, € 2, € 1-, of € 0,50; 10 stuks per vel. 
Het bedrag maak je over aan de St. Samenwerking, o.v.v. welk soort 
bon.                                 
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ONDERWEG. 50e jaargang 
 
Van de redactie:  
 
Dit was het derde nummer van ons gemeenteblad, dit jaar. De rode 
kaft past bij het vuur van Pinksteren.  
Ik heb er met dubbele inzet aan gewerkt: door een computerstoring 
bleek niets te zijn opgeslagen, en heb ik alles opnieuw moeten doen. 
Hopelijk heeft u er ook dubbel van genoten… 
Dank weer voor al u bijdragen. Hiermee is het echt een blad van en 
voor de gemeente! 
Heeft u opmerkingen of suggesties voor een nieuwe rubriek, of een 
bijdrage, dan hoor ik dat graag.  
Ik wens u allen een goed voorjaar toe! 
 
Marieke Hartgerink.  
 
 
Kopij voor het volgende nummer graag in Word aanleveren uiterlijk 
zondag  16 juni via Onderweg@dorenijmegen.nl    
Marieke Hartgerink    marmarie@planet.nl 
Redactie Onderweg: onderweg@dorenijmegen.nl   
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STER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik zag vanavond voor het eerst een ster. 
 

Hij stond alleen, hij trilde niet. 
 

Ik was ineens van hem doordrongen, 
 

Ik zag een ster, hij stond alleen, 
 

Hij was van licht, hij leek zo jong en 
 

van vóór verdriet. 
 
 
 
M.Vasalis 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen e.o. 

Professor Regoutstraat 23, 6524 RZ  Nijmegen 

Tel. 024-3220451.   www.dorenijmegen.nl 
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