
Orde van dienst 18 mei 2025

Inkeer en aanroeping

Orgelspel
Welkom
Ontsteken van het licht
Aanroepingslied : Lied 215: 1, 2, 4, 7
. 
Bemoediging en groet
Vg: Onze hulp is in de Naam van de levende God
Gem. zingt: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg: die trouw blijft in eeuwigheid
Gem. zingt:  en niet laat varen de werken Zijner handen.
Vg: Genade zij u, vrede en barmhartigheid van God onze Vader en in Jezus Christus onze Heer door 
de Heilige Geest. Amen len

Antwoordlied:  (op de melodie van psalm 134)
       Tot U, Heer, is ons hart gericht.
       Hier zijn wij open voor uw licht.
       Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
       Kom tot ons, Eeuwige in de tijd.
       Amen. 

Inleiding op de dienst

Gebed 

Lied   119a : 1 en 4 

Bijbellezing(en)

Psalm 46 

Lied  zingen op melodie lied 139

WIE BEN IK? moderne psalm
 

1. Wie ben ik, God? 
Ben ik de mens die door de ander wordt gekend
als toonbeeld van lankmoedigheid, 
van moed en zelfverzekerdheid, 
die in gevangenschap de dagen 
met milde ogen kan verdragen? 

2. Wie ben ik, God? Ben ik de mens 
die men alleen van buiten kent? 
Zo kalm van binnen ben ik niet. 
Ik huiver, voel mij leeg en ziek, 
een wrak, ten dode opgeschreven. 
Is dit mijn lot? Is dit mijn leven? 

3. Ben ik een mens door u veracht 
of hoopvol teken in de nacht? 
Of ben ik beide, door elkaar:een trooster en een huichelaar? 
Wie ik ook ben, gij kunt mij lezen, 
ik hoor u toe met heel mijn wezen. 

René van Loenen, liedtekst bij het gelijknamige gedicht van Dietrich Bonhoeffer 

Lezing teksten Bonnhoefer 

Galaten 5: 13-14 



Zingen op melodie lied 121
Op de weg naar de vrijheid,
pelgrimslied 

Je komt de vrijheid op het spoor, 
trouw aan die ene stem, 
op zoek, geleid door hem, 
standvastig, kalm en onverstoord: 
geheim om uit te leven 
en uitzicht van Godswege. 

Door wat je durft, in wat je doet, 
bezield door wat je drijft, 
gesterkt door wat beklijft, 
ga je de vrijheid tegemoet: 
het spel is op de wagen, 
je wordt door God gedragen. 

Je hebt de vrijheid aangeraakt, 
niet verder reikt je kracht. 
De avond valt, de nacht. 
Maar hij die niet, die nooit verzaakt, 
hij zal het licht bewaken, 
je taak, je droom volmaken. 

Wanneer de dood de muren slecht 
van jouw verstikt bestaan, 
dan breekt de vrijheid aan 
die met geweld je werd ontzegd. 
Gods oog doet je herleven, 
hij zal je vrijheid geven. 

René van Loenen, liedtekst bij het gedicht van Dietrich Bonhoeffer – 

Overdenking

Muziek

Gebeden

Als afsluiting van de voorbeden wil ik u graag uitnodigen hardop het Onze vader, zoals geformuleerd 
door Huub Oosterhuis mee te bidden. U vindt de tekst in de liturgie

Onze vader verborgen, uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde, uw wil geschiede, 
een wereld met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood gerechtigheid is, 
en genade – waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd, leg uw woord op ons hart, 
breek het ijzer met handen, 
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst kome wat komt.
Amen

Collecte (tijdens het voorspel van het slotlied)
Muziek (voorspel voor slotlied)

Slotlied (bij voorkeur staande) 905: 1, 3, 4 
Uitzending
Zegen

Gezongen Amen


